Werkblad 3: Beloften vragen om gebed en gehoorzaamheid

Bijbelgedeelten: 1 Koningen 3 vers 1-15 en 10 vers 1-13

Gods belofte vraagt om gebed en gehoorzaamheid

Vandaag gaan we kijken naar het leven van een heel bijzondere koning. Zijn naam is Salomo. Dat
betekent ‘vrede’ Hij leefde bijna 3000 jaar geleden. Er is op aarde nooit een koning geweest die zo
wijs en rijk was als hij. Hoe dat kwam? Dat gaan we samen ontdekken. En we gaan kijken hoe jij ook
wijs en rijk kunt worden...

1. Schrijf in het verlanglijstje wat jij zou willen krijgen in jouw leven. Het belangrijkste
komt bovenaan en dan ga je verder. Je mag net zoveel opschrijven als je wilt.

2. Salomo is koning geworden. In 1 Koningen 3 vers 5 lezen we dat de Heere daarna aan
Salomo vraagt wat hij wil hebben. Lees nu vers 9. Wat kiest Salomo? Had je dat verwacht?
Waarom wel of niet? Staat hetzelfde ook op jouw verlanglijstje?
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3. We lezen in vers 11-13 dat de Heere blij is met Salomo’s vraag om wijsheid.
Waarom? De Heere belooft nog meer aan Salomo. Wat zal Salomo nog meer
ontvangen? Noem twee dingen.

4. In vers 14 belooft de Heere nog iets. Maar dan vraagt Hij ook iets van Salomo. Wat moet
de koning doen om een lang leven te krijgen?

5. Kijk eens op je verlanglijstje. Kun je wat je opgeschreven hebt aan de Heere vragen?
Waarom wel of waarom niet?

6. Weet je nog beloften die de Heere aan jou gegeven heeft? Wat heb je opgeschreven op de
sterren uit les 17 Ken je nog meer beloften uit de Bijbel?

7. Wat vraagt de Heere van jou om de vervulling van Zijn beloften te ontvangen?

8. Koning Salomo krijgt visite. Lees maar eens in 1 Koningen 10 vers 1.
Wie komt er op bezoek en waarom?

9. Wat ziet de koningin van Scheba en wat zegt zij dan? Het staat in vers 3-9. Wat leer je
hieruit over de Heere?
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10.In Mattheiis 12 vers 42 lees je opnieuw over de koningin van Scheba en over de wijze
koning Salomo. En dan gaat het ook over lemand Die een nog wijzere, rijkere en machtiger
Koning is dan Salomo. Wie is dat? Wat betekent dat voor jou? Schrijf dat op in de kroon.

11. Kijk nog eens naar je verlanglijstje. Heb je nog steeds dezelfde verlangens of is er iets
veranderd? Schrijf ernaast wat je graag van Jezus wilt ontvangen.



