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Niet doden
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Zondag 19 november 2023

De tien geboden

2 Samuël 11

Romeinen 13:14
Maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot
begeerlijkheden.

Psalm: 119:5

Waarmede  zal de jongeling  z ijn pad,
Door ijdelheen oms ingeld, rein bewaren?
Gewis , als  hij het houdt naar 't heilig  blad.
U z oekt mijn hart;  mijn oog  blijft op U s taren;
Laat mij van 't s poor, in Uw  geboon vervat,
Niet dwalen, HEER';  laat mij niet hulp'loos  varen.

Samenvatting:
Als zijn legers ten strijde trekken, blijft koning David thuis. Vanaf het platte
dak ziet hij Bathseba, de vrouw van Uria, die zich wast. Hij laat haar halen en
bedrijft overspel met haar. Als blijkt dat ze zwanger is, laat hij Uria voor
enkele dagen naar huis komen, zodat het zal lijken dat Uria de vader van het
kind is. Uria weigert naar zijn vrouw te gaan. Als Uria terugkeert naar het
leger geeft David hem een brief mee voor Joab met de opdracht Uria op de
gevaarlijkste plaats te laten vechten. Hij wil er zeker van zijn dat Uria zal
sterven. Dit gebeurt in een gevecht bij de muren van de stad. David beschuldigt
Joab niet van verkeerd handelen, maar zegt dat er in de oorlog geen verschil is
tussen vriend en vijand. Na de rouwperiode neemt David Bathseba in huis. Deze
zonde van David is kwaad in de ogen van de HEERE.

Vragen:
1. Tegen welke geboden zondigt David?
2. Wat is een verleiding tot zonde?
3. Wat moet je doen als er een verleiding, een verzoeking tot zonde is?
4. Zou David gebeden hebben 'leid ons niet in verzoeking'? Waarom denk je
    dat?
5. Wat wil de Heere dat je doet met je zonden (zoek 1 Johannes 1:9 eens op)?

Rebus
Kun jij antwoord geven op de vraag? 


