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Gelijkenissen 

Lukas 12:13-21

Mattheüs 7:23
En dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die
de wetteloosheid werkt!

Psalm: 52:5

'Zie', zal men z eggen, 'z ie  den dwaze,
Die, op z ijn rijkdom s tout,
Ons  wilde door z ijn mac ht verbazen,
Op G od niet heeft vertrouwd;
Zijn s terkte  kreeg  hij door geweld.
Nu ligt hij neergeveld'.

Samenvatting:
Er komt iemand naar de Heere Jezus toe met een vraag: 'Meester, zeg mijn broer
dat hij de erfenis met mij moet delen.' De Heere Jezus antwoordt: 'Mens, wie
heeft Mij tot rechter over u aangesteld?' Dan vertelt Hij een gelijkenis. Het
land van een rijke man had veel opgeleverd. De rijke bedenkt wat hij nu moet
doen, hij besluit zijn schuren af te breken en grotere te bouwen. Daarna zal hij
van al zijn opbrengst gaan genieten. Maar dan zegt God tot hem: 'Dwaas, vannacht
zul je sterven. Voor wie zal alles wat je verzameld hebt nu zijn?' Zo zal het
gaan met iedereen die schatten voor zichzelf verzamelt, in plaats van rijk te
zijn in God. 

Vragen:
1. Welk antwoord geeft de Heere Jezus aan de man en wat betekent dat? 
2. Was de man uit de gelijkenis eigenlijk wel echt rijk? 
3. Wat is het verschil tussen schatten voor jezelf verzamelen en rijk zijn in de
    Heere God?

Kraak de code
Wat lees je dan?
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