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De rijke man en Lazarus
Datum:

Periodethema:

Bijbelgedeelte:

Tekst:

Zondag 28 april 2024

Gelijkenissen 

Lukas 16:19-31

Psalm 91:1
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de
schaduw van de Almachtige. 

Psalm: 73:14

Wie ver van U de weelde  zoekt,
Vergaat eerlang en wordt vervloekt.
Gij roeit hen uit,  die afhoereren
En U den trots en nek  toekeren.
Maar 't is  mij goed,  mijn zaligs t lot,
Nabij te  wez en bij mijn God;
'k Vertrouw  op Hem geheel en al,
Den HE E R',  Wiens  werk  ik  roemen zal.

Samenvatting:
Een rijke man met prachtige kleren heeft het goed en geniet van zijn overvloed.
Bij de poort van zijn huis ligt een arme man vol zweren, Lazarus. Lazarus wil
wel dat hij de kruimeltjes krijgt die overblijven van de tafel van die rijke
man. Als Lazarus sterft, dragen de engelen hem de hemel in. De rijke man sterft
ook, maar hij komt in de hel. In de verte ziet hij Lazarus, in de schoot van
Abraham. Hij smeekt hem om genade, al zou Lazarus hem maar een druppel water
brengen om zijn tong te verkoelen. Maar Abraham vertelt dat de rijke het goede
al heeft gehad in het leven, toen Lazarus het zo moeilijk had. Bovendien is er
een grote kloof tussen hen. De rijke vraagt of Lazarus dan misschien zijn broers
op aarde wil waarschuwen. Maar Abraham zegt dat ze zich echt niet zullen laten
gezeggen, als ze ook Mozes en de profeten niet geloven. 

Vragen:
1. Wat zijn de verschillen tussen de rijke man en Lazarus? 
2. Waarom zullen de broers op aarde ook niet naar Lazarus luisteren? 
3. Wat leert deze gelijkenis ons? 

Woordzoeker
Een woordzoeker met woorden uit Lukas 16:19-31, de gelijkenis van de rijke man en de 
arme Lazarus. De letter ‘ij’ bestaat in deze puzzel uit twee letters.

V L A M N E V A R G E B Z H

N E T E F O R P I J N R N U

N E R E K E B H P E E V E I

E N E R E W Z I L P B A D S

S T I E R F J E R B H D N S

B B E N M N G U O E Z E O M

E E E S I N P E L N D R H A

V R D G E P R A C H T I G R

D R I E E M A H A R B A E T

P N O J L E L E O K R E V E

G R I L K A R O S E Z O M N

F E T K I E A D N T A F E L

H O R E N J S R E D E O R B

T R O O P ! K L A Z A R U S

Abraham

bedelaar

begeerde

begraven

bekeren

broeders

engelen

hel

honden

horen

huis

kind

Lazarus

Mozes

pijniging

poort

prachtig

profeten

purper

rijk

smarten

stierf

tafel

vader

verkoele

vlam

vrolijk

zweren

Wat lees je als je alle woorden gevonden hebt? 

Schrijf van de woorden hierboven vijf woorden op die bij Lazarus horen en vijf die over de 
rijke man gaan. 

Lazarus: 

Rijke man: 


