Jefta was de zoon van Gilead en een bijvrouw. Hij deed een
belofte, dat, als hij de oorlog met de Ammonieten mocht
winnen, het eerste wat hem, bij zijn terugkomst, uit zijn huis
tegemoet kwam, zou offeren. Tot zijn verdriet was het zijn
enige dochter die hem het eerst tegemoet kwam, om haar
vader met de behaalde overwinning geluk te wensen. Diep
getroffen maakte hij haar zijn belofte bekend, en zijn dochter
was trouw genoeg om zich, uit dankbaarheid dat God haar
vader de overwinning geschonken had, vrijwillig aan deze
belofte te onderwerpen. Na twee maanden kwam zij terug en
Jefta volbracht aan haar zijn belofte. Hij gaf haar aan de
HEERE, en zij bleef God haar leven lang gewijd en trouwde
geen man.

Als je dit verhaal lees, aan Wie moet je dan denken.

Wie schonk ook het liefste wat hij had?

Welke belangrijke tekst is dat in de Bijbel?




