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De brief aan Laodicea
Datum:

Periodethema:

Bijbelgedeelte:

Tekst:

Zondag 11 mei 2025

Nieuwe hemel en aarde

Openbaring 3:14-22

Openbaring 3:20a
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent,
zal Ik bij hem binnenkomen.

Psalm: 139:14

Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER';
is  't geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m' en z ie  of mijn gemoed
iets  kwaads , iets  onbehoorlijks  voed'.
En doe mij toc h met vas te  s chreden
de weg ter z aligheid betreden.

Samenvatting:
Johannes schrijft de zevende brief aan Laodicea. Dit was een welvarende stad. De
'Amen' is Christus; Hij zal Zijn beloften houden. De Laodicensen zijn lauw: ze
volgen Christus niet van harte. Ze voelen zich rijk, maar beseffen niet dat ze
arm zijn. Christus raadt hen aan om tot Hem te komen: het witte kleed betekent
vergeving van zonden. Ze moeten heilig leven. Met de ogenzalf zullen ze zien hoe
zondig zij zijn en hoe Christus is. Christus zoekt hen op. Wie gelooft zal met
Christus eens heersen. 

Vragen:
1. Welke andere gemeenten zijn er genoemd? 
2. Wat zeggen de Laodicensen van zichzelf? 
3. Wat zegt Christus van hen? 
4. Wat raadt Hij hen aan? 
5. Wat betekent dit voor ons? 
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