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Lijden en sterven

Markus 15:21-41

Jesaja 53:5b
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er
voor ons genezing gekomen.

Psalm: 54:2

Want vreemden s teken 't hoofd omhoog
tot mijn verderf;  ik z ie  tirannen,
om mij te  doden, s amens pannen.
Zij s tellen G od z ic h niet voor 't oog.
Zie, G od, Die  nimmer mij vergeet,
is  mij een Helper in mijn lijden.
Hij voert hen aan, die  voor mij s trijden,
en onders teunt mij in mijn leed.

Samenvatting:
Als de Heere Jezus bezwijkt onder het kruis, dwingen de soldaten Simon van
Cyrene dit van Hem over te nemen. Boven het hoofd van Jezus hangt de
beschuldiging tegen Hem, naast Hem hangen twee moordenaars. De omstanders
spotten en dagen de Heere Jezus uit van het kruis te komen. De Zoon wordt, in
het duister, verlaten door Zijn Vader. Als Hij de geest geeft, scheurt het
voorhangsel in de tempel. De hoofdman belijdt dat Jezus de Zoon van God was.

Vragen:
1. Waarom neemt Jezus de wijn niet? 
2. Waarom willen de Joden de beschuldiging boven Zijn hoofd veranderen? 
3. Kan Jezus Zichzelf niet verlossen? Leg eens uit. 
4. Welke tekenen gebeuren er als Hij sterft? 
5. Wie is Jezus voor jou?
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