
B1.35

Stefanus
Datum:

Periodethema:

Bijbelgedeelte:

Tekst:

Zondag 9 juni 2024

Het werk gaat door!

Handelingen 6:8-15 en 7:54-60

Handelingen 7:60
Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij.

Psalm: 68:10a

Geloofd z ij G od met dieps t ontzag!
Hij overlaadt ons , dag  aan dag,
Met Zijne  guns tbewijzen.
Die G od is  onz e  z aligheid;
Wie z ou die  hoogs te  Majes teit
Dan niet met eerbied prijzen?

Samenvatting:
Eén van de diakenen, Stefanus, is vol van geloof en doet veel wonderen onder
het volk. Mensen van de synagoge zijn het niet met hem eens en gaan er fel
tegenin. Maar ze kunnen niet tegen hem op, vanwege de wijsheid die hij ontvangt
van de Heilige Geest. Hierdoor worden ze erg kwaad en beweren dat Stefanus
verkeerde dingen heeft gezegd over Mozes en God. Ze stoken het volk en de
schriftgeleerden op, waardoor Stefanus gevangen genomen wordt en voor de raad
moet verschijnen, waar hij een preek houdt. Stefanus ziet de hemel geopend en de
Heere Jezus staande, naast de Vader. Terwijl zij hem stenigen, bidt hij of de
Heere Jezus zijn geest wil ontvangen en hen deze zonde niet toe wil rekenen. 

Vragen:
1. Wie geeft Stefanus de wijsheid in het spreken? Wat kunnen wij daarvan
    leren? 
2. Waarom zijn ze zo kwaad op Stefanus? 
3. Wie ziet Stefanus in de hemel? 
4. Wat bidt Stefanus tijdens zijn steniging? 

Geheimschrift 
Zet de juiste lett ers bij de cijfers. Wat komt eruit?
1 = A, 2 = B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=F, 7=G, 8=H, 9=I, 10=J, 11=K, 12=L, 13=M, 14=N, 15=0, 
16=P, 17=Q, 18=R, 19=S, 20=T, 21=U, 22=V, 23=W, 24=X, 25=Y, 26=Z

  8          5         5        18        5
                

Wat bidt Stefanus?

 18        5        11        5        14
                

  8        21       14     
        

  4          5        26        5        
            

 26       15       14        4         5
                

 14        9         5         20       5
                

 10      15        5     
        

 22        1         4         5        18
                

Dat lijkt op een gebed van de Heere Jezus. Lees maar:

 22        5        18         5        5         6
                    

  8        21       14     
        

  8         5        20     
        

 11       18      21        9        19
                

Waar heeft  de Heere Jezus dit gebeden?

  8         5        20     
        

  1         1        14     
                    


