Vandaag heb je een vertelling gehoord vanuit Ezechiél. Eén van die teksten wordt ook
gebruikt bij een catechismuszondag. Zoek in de Heidelberger Catechismus vraag en

antwoord 70 maar op. Vul de ontbrekende woorden in.

Wat betekent het met het bloed en de Geest van Christus gewassen zijn?

Het is van de zonden van God uit te hebben om des
van Christus wil, hetwelk Hij in Zijn aan het§
voor ons uitgestort heeft; daarna ook, door de K

vernieuwd en tot lidmaten van Christus

éte zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden , en in een§

, leven wandelen.

Onder een catechismusantwoord staan altijd Bijbelteksten. Dat is om te laten zien dat de
makers van de catechismus niet zomaar wat verzonnen hebben, maar dat ze alles goed
onderzocht hebben vanuit de Bijbel. Zoek alle teksten op die er onder staan, en controleer

maar of het klopt met de inhoud van het antwoord op vraag 70.

Probeer van vier teksten neer te zetten waarom ze gekozen zijn (twee bij a en twee bij b).

Welke van de opgezochte teksten vind jij het mooist? Waarom?




