Zoek Openbaring 2 en 3 maar op. Daarin staan alle brieven die Johannes moest schrijven

aan de zeven gemeenten.

Hoe beginnen al die brieven?

Wat staat er dan in het volgende vers?

Aan het eind staat steeds een opdracht (iets met oren)

En een belofte (begint bij iedereen hetzelfde en daarna staat er wat anders)

De brief aan Laodicea is ook hetzelfde, maar er is toch iets anders. Weet jij wat?

Zie openbaring 3 : 15 -16

Wat ben jij: koud, warm of lauw? Hoe kun je dat weten?

Wat wil de Heere dat je bent? Hoe kun je dat worden?




