Het verhaal dat jij vandaag gehoord hebt ken je vast al heel goed. Schrijf het daarom met
eigen woorden hieronder neer. Doe het zo dat iemand die nog nooit van de Heere Jezus
gehoord heeft het ook begrijpen kan! Gebruik je Bijbel (Johannes 10:1-16) en een

kladblaadje om op te schrijven wat er in ieder geval in moet komen.




