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Gelijkenissen 

Mattheüs 13:1-9 en 18-23

Mattheüs 13:9
Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

Psalm: 126:3a

Die hier bedrukt met tranen zaait,
Zal juichen, als  hij vruc hten maait;
Die 't z aad draagt, dat men zaaien zal,
Gaat wenend voort, en zaait het al;

Samenvatting:
De Heere Jezus vertelt de gelijkenis van het zaad. Een zaaier ging zaad zaaien
op zijn akker. Een deel van het zaad valt op de weg, de vogels komen en pikken
dit op. Dit lijkt op de mensen waarbij het zaad gezaaid is, maar waar de duivel
het weg neemt. Het tweede deel valt op steenachtige grond. De zaadjes groeien,
maar kunnen niet zo diep, waardoor ze sterven. Dit lijkt op de mensen die met
vreugde het Woord ontvangen, maar waarbij het geen wortel heeft. Het derde deel
valt wel op de aarde, maar de doornen groeien sneller, waardoor de plantjes
stikken. Dit lijkt op de mensen waarbij het zaad wel groeit, maar de
verleidingen van de wereld zijn groter. Het vierde deel valt op de goede aarde,
waar het opkomt en vrucht draagt. Dit zijn de mensen die het Woord horen en
verstaan en waar het vrucht draagt. 

Vragen:
1. Wat is een gelijkenis? 
2. Welk verhaal vertelt de Heere Jezus hier? 
3. Wat betekent het verhaal? 
4. Waarom is dit zo belangrijk voor ons? 

Opdracht 
Teken de beelden van de gelijkenis af. Kleur de tekening waarbij de zaadjes het beste 
groeien. 

Kleur bij….
• Tekening 1: vogels
• Tekening 2: dode plantjes
• Tekening 3: doornstruiken
• Tekening 4: mooie, groene plantjes


