Honger en dorst, daar gaat het over in Jesaja 55. Nou ja, eigenlijk gaat het niet
over het probleem, maar over de oplossing... Wat moet je doen als je honger
hebt? En wat als je dorst hebt?

Schrijf eens op hoe de ‘oplossing’ beschreven staat in Jesaja 55:1.

Maar wat wordt er bedoeld met dat water en met dat eten?
Lees de zin hieronder eens. Vul wel eerst even de klinkers (a-e-0-i-u-ij) in!

.KB.NH. TBR..DD.SL.V.NS; D.. T.T M. K.MT, Z.LG..
NSZ.NS H.NG.R.N,
.ND...NM.G.L..FT, Z.LN.MM.RM..R D.RST.N

Wie heeft dit gezegd?

Zoek de tekst maar op in Johannes 6:35.
De Heere Jezus belooft: als je in Mij gelooft, heb je nooit meer honger en nooit
meer dorst. Bedoelt Hij hier ‘gewone’ honger en dorst mee?

Waarom wel/niet?

Hoe kun je dan honger en dorst hebben? Lees maar weer:

Z.L.GZ.ND..H.NG.R.N.ND.RST.NN..RD.G.R.CHT.GH..D;
W.NTZ.Z.LL.N V.RZ.D.GD W.RD.N

Dit zegt de Heere Jezus in Mattheis 5:6. Leg eens uit wat dit vers betekent.

Heb jij zulke honger en dorst?
Weet je dan ook waar het Brood en waar het Water te vinden is?! Weet je Wie
het Brood van het Leven is? Ga dan tot Hem! Hij nodigt ook jou!



