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Gevangen en weer vrij
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Zondag 26 mei 2024

Het werk gaat door!

Handelingen 4:1-31

Handelingen 4:12
Want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij
zalig moeten worden. 

Psalm: 56:6a

Gij hebt mijn z iel beveiligd voor den dood;
Gij ric ht mijn voet, dat hij z ic h nimmer s toot;
Gij z ijt voor mij een s c hild in allen nood;
Gij hebt mijn s mart verdreven.

Samenvatting:
Na de genezing van de kreupele prediken Petrus en Johannes Christus. Duizenden
mensen geloven. Sadduceeën ergeren zich aan hun leer en nemen hen gevangen. De
mannen van de Hoge Raad stellen allemaal vragen over het wonder. Vrijmoedig
spreekt Petrus over Jezus. Het Sanhedrin verwondert zich over deze eenvoudige
discipelen van Jezus. Ze weten niet wat ze moeten beginnen. Ze overleggen met
elkaar en besluiten dat Petrus en Johannes niet meer mogen preken. Petrus en
Johannes zeggen dat zij zich daaraan niet kunnen houden. Na hen nog een keer te
hebben bedreigd, laten ze hen gaan. Petrus en Johannes vertellen aan de andere
discipelen wat er gebeurd is. Zij gaan in gebed en smeken God om hulp, God laat
duidelijk merken dat Hij hun gebed verhoort.

Vragen:
1. Wat gebeurt er met de mensen als Petrus en Johannes Christus prediken? 
2. Wie ergeren zich aan hun leer? 
3. Wat gebeurt er met Petrus en Johannes? 
4. Wat doen ze nadat ze weer vrij gelaten worden? 

Opdracht 
Petrus en Johannes vertellen andere mensen over de Heere God. Wat vind jij belangrijk 
dat andere mensen weten over Hem? Schrijf dat op in de praatwolkjes.


