
Rooster 2024-2025 A | HSV - Deel 1 7

Kleurversje  T-A3

Gelijkenis: Het verloren schaap
Datum:

Periodethema:

Bijbelgedeelte:

Tekst:

Zondag 18 augustus 2024

Gelijkenissen

Lukas 15:1-7

Lukas 19:10
Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken  en zalig te maken wat verloren
is.

Psalm: 119:88

Gun leven aan mijn z iel, dan looft mijn mond
Uw trouwe hulp; s tier mij in rec hte  s poren.
Gelijk een s chaap heb ik gedwaald in 't rond,
dat, onbedacht,  z ijn herder heeft verloren.
Ai,  z oek Uw knecht, s choon hij Uw wetten s chond;
want hij volhardt naar Uw geboon te  horen.

Samenvatting:
De tollenaren en zondaren komen naar de Heere Jezus om Zijn boodschap te horen.
Het is een contrast met de farizeeën die mopperen.  Met deze gelijkenis laat de
Heere Jezus Zijn liefde zien: Hij zoekt  het verlorene. De herder heeft hart
voor de schapen en zoekt het dier dat weg is. Als hij het vindt, draagt hij het
naar de stal. Er is sprake van liefde. Farizeeën en schriftgeleerden dachten
alles te hebben, maar ze zijn niet blij met dat waarover God verblijd is: dat
een zondaar zich bekeert. 

Vragen:
1. Waarom mopperen de Farizeeën en schriftgeleerden? 
2. Hoe vind je dat deze herders handelen? 
3. Waarom kwam Jezus op aarde? 
4. Wie is verloren?
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