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Wonderbare spijziging
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Zondag 4 februari 2024

De rondwandeling

Mattheüs 14:13-21

Johannes 6:35
Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben,
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Psalm: 84:6

Want God, de  HE E R', z o goed, zo mild,
Is  't allen tijd een zon en s child.
Hij z al genaad' en ere  geven;
Hij z al hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs  niet in de  dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welz alig , HEER', die op U bouwt,
En z ic h geheel aan U vertrouwt.

Samenvatting:
Als Jezus hoort van de dood van Johannes, gaat Hij naar een woeste plaats waar
Hij alleen kan zijn. De mensen volgen Hem echter en Hij is bewogen met hen en
geneest de zieken. Als het avond wordt, zeggen de discipelen dat Hij hen moet
laten gaan, zodat ze eten kunnen gaan halen in de omringende dorpen. Jezus zegt
dat dit niet nodig is, omdat zij hen eten moeten geven. De discipelen zegen dat
ze maar vijf broden en twee vissen hebben. Dat is nooit genoeg voor vijfduizend
mannen en hun vrouwen en kinderen. Op bevel van de Heere Jezus brengen ze het
eten bij Hem en nadat Hij dit gezegend heeft, breekt Hij het brood en de vis in
stukken. Er is genoeg voor iedereen, er blijven zelfs twaalf manden met eten
over! 

Vragen:
1. Na welk bericht gaat de Heere Jezus naar een plaats waar Hij alleen kan zijn?
2. Wat doen de mensen? 
3. Wat gebeurt er met de Heere Jezus als Hij al die mensen ziet? 
4. Hoeveel broden en vissen zijn er? 
5. Hoeveel mensen krijgen er te eten? 

Opdracht 
Hoeveel broden en visjes waren er om uit te delen? Teken deze in de mand.


