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KERNTEKST 
‘En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze 
is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn 
welbehagen heb!’ (Matth. 3: 17) 

UITLEG VAN DE KERNTEKST 
God de Vader wijst vanuit de hemel Zijn Zoon aan 
als de beloofde Messias. Hij geeft Zijn geliefde 
Zoon, opdat een ieder die in Hem gelooft niet ver-
loren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit verlossen-
de werk van de Heere Jezus wordt in deze geschie-
denis al aangekondigd door Zijn doop. Hij wil gelijk 
zijn aan zondaren.

BEGINSITUATIE 
Johannes de Doper is zijn werk als wegbereider be-
gonnen. Hij roept op tot bekering, omdat het Ko-
ninkrijk der hemelen nabij is. Nu kan het werk van 
de Messias beginnen. 

DOELSTELLINGEN
•  Kinderen leren dat de Heere Jezus gedoopt wilde 

worden om aan ons zondige mensen gelijk te 
worden.

•  Kinderen leren dat de duivel het reddende werk 
van Jezus Christus wil verstoren.

•  Kinderen leren dat ze alleen staande kunnen blij-
ven tegen verleiding van de satan, als ze in de 
Heere Jezus zijn en blijven.

INDELING 
•  De doop van de Heere Jezus.
•  God de Vader wijst Zijn Zoon aan als de beloofde 

Messias.
•  Satan probeert de Heere Jezus te verleiden.
•  De Heere Jezus houdt stand en wordt door de 

engelen gediend.

ZINGEN
Psalm 2: 4; 105: 5; 133: 1
Avondzang: 5 en 7
Gebed des Heeren: 7
‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’ (OTH 2015: 238, 
WK 249, JDH 105)

UITLEG VAN DE PSALM
Psalm 133: 1a De dichter van de psalm roept op tot 
liefdevol samenwonen. Door de doop behoren wij 
ook tot hetzelfde huis. Van christenen wordt on-
derlinge liefde verwacht.

MATERIALEN
Een doopkaart kan een tastbare herinnering aan 
de eigen doop zijn (afhankelijk van de gekozen ver-
werking). Een landkaart van Israël kan duidelijk 
maken waar Johannes de Doper de Heere Jezus 
doopt.

BORDPLAN 
De Heere Jezus gedoopt en verzocht. 

Jezus gedoopt en verzocht
Periodethema: de belofte vervuld
Matthéüs 3: 13-17 en 4: 1-11
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INTRODUCTIE
Bespreek met de kinderen hoe de duivel kan pro-
beren ons tot zonde te brengen. Waarom wil hij 
dat graag? Hoe doet hij dat? Wat kun je doen als je 
voelt dat je aangetrokken wordt door de zonde? 

BRUGZIN OF BEGINZIN
Vanmiddag zien we dat ook de Heere Jezus door 
de duivel werd verzocht. 

Vertelling

‘Bekeert u en laat u dopen! Het Koninkrijk van God 
komt er aan!’ Bij de rivier de Jordaan staat een man 
in een jas van kamelenhaar. Van heinde en verre 
komen er mensen naar hem luisteren. Het is Jo-
hannes de Doper. Hij vertelt dat de Messias eraan 
komt. Mensen moeten zich voorbereiden op Zijn 
komst. Ze moeten zich bekeren, stoppen met het 
doen van de zonde. Iedereen die een nieuw leven 
wil leiden, laat zich door Johannes dopen. Johan-
nes doopt ze, lange rijen met zondige mensen. 
Dan staat opeens de Heere Jezus bij Johannes. ‘Ik 
wil ook graag gedoopt worden’, zegt Hij. Maar dat 
wil Johannes niet. ‘Ik moet door U gedoopt worden, 
waarom komt U bij mij?’ Natuurlijk wil Johannes de 
Heere Jezus niet dopen. De doop van Johannes is 
voor zondige mensen die een nieuw leven willen 
leiden. Maar de Heere Jezus heeft helemaal geen 
zonden gedaan. Toch wil de Heere Jezus gedoopt 
worden. De Heere Jezus wil laten zien waarvoor Hij 
gekomen is: Hij heeft geen zonden gedaan, maar 
draagt de zonden van de mensen toch. Hij heeft 
geen zonden, maar laat Zich kruisigen voor onze 
zonden. Hij heeft geen zonden, maar laat Zich toch 
dopen. Jij bent ook gedoopt. Een van de betekenissen 
van de doop is: jij bent zondig en hebt een nieuw leven 
nodig, de Heere Jezus kan je dat geven!
Johannes de Doper luistert naar de Heere Jezus. 
Samen gaan ze het water in. Dan doopt Johannes 
de Heere Jezus. De Heere Jezus verdwijnt helemaal 
onder water in de rivier de Jordaan. Als Hij het wa-
ter uit komt, gebeurt er iets bijzonders. Dat is bij 
niemand anders, die gedoopt werd, gebeurd. Op-
eens gaat de hemel open en vliegt er een duif naar 
beneden. Het is de Heilige Geest Die op de Heere 
Jezus neerdaalt. Net als de koningen en de pries-
ters in het Oude Testament krijgt de Heere Jezus 
de Heilige Geest voor Hij aan Zijn werk begint. In 
het Oude Testament zalfde een mens de koning of 
de priester met olie. Nu geeft God de Vader Zelf 
Zijn Geest aan de Heere Jezus. Hij wijst Hem aan 
als de Messias. God zegt: ‘dit is Mijn geliefde Zoon, 
in Wie Ik Mijn welbehagen heb!’ De Heere God wijst 
Zijn Zoon hier aan als de Messias. 
Het werk van de Heere Jezus kan nu dus echt be-
ginnen. Maar het begint op een vreemde manier. 

Je zou denken: de Heere Jezus gaat nu wonderen 
doen, zieke mensen beter maken. Of: de Heere Je-
zus gaat nu vertellen over het Koninkrijk van God. 
Maar dat gebeurt niet. De Heilige Geest brengt de 
Heere Jezus naar de woestijn, om verzocht te wor-
den door de duivel. De duivel heeft wel gehoord 
wat God gezegd heeft over Zijn Zoon. Hij weet dat 
nu de Messias gekomen is. Hij gaat proberen om 
het werk van de Messias kapot te maken. Als de 
Messias niet zonder zonde blijft, kan Hij niet beta-
len voor de zonden van de mensen. Veertig dagen 
is de Heere Jezus nu al in de woestijn, ongeveer net 
zo lang als de zomervakantie duurt. En al die tijd 
heeft de Heere Jezus niets gegeten. Hij heeft echt 
honger. Het is er ook warm, woest en leeg. Alleen 
maar zand en heel veel stenen. De duivel ziet het. Dit 
is een kans, denkt hij. De duivel probeert altijd tot zon-
de te verleiden als je zwak bent. ‘Als U Gods Zoon bent, 
zeg dan dat deze stenen broden worden’, zegt hij te-
gen de Heere Jezus. Zou de Heere Jezus luisteren? 
Hij heeft echt zin in brood. En Hij is toch Gods Zoon? 
Dan kan Hij toch wonderen doen? Maar Hij luistert 
niet. Gelukkig niet! De Heere Jezus trapt niet in de val 
van satan. Hij zegt: ‘er staat geschreven: de mens zal 
bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat 
door de mond van God uitgaat.’ Dat betekent: het is 
belangrijker om naar God te luisteren, dan dat Ik nu 
eten krijg. De eerste verzoeking door de duivel is 
mislukt. De Heere Jezus leert ons wat we doen moeten 
als de duivel ons zonde wil laten doen. We moeten te-
gen hem zeggen: in de Bijbel staat dat ik niet naar je 
mag luisteren. 
Maar de duivel zit niet stil. Hij neemt de Heere Je-
zus mee naar het dak van de tempel. De tempel is 
gebouwd naast een diep ravijn. Je kijkt tientallen 
meters de diepte in. De duivel zegt tegen de Heere 
Jezus: ‘Spring maar naar beneden. Dan zullen de 
engelen U wel opvangen, want er staat in de Bijbel 
dat U Uw voet niet zult stoten aan een steen.’ De 
duivel heeft goed geluisterd naar de Heere Jezus. 
De Heere Jezus gaf bij de vorige verzoeking een 
antwoord uit de Bijbel. Nu probeert de duivel de 
Heere Jezus met een Bijbeltekst te verzoeken. 
Maar weer haalt de Heere Jezus Zijn antwoord uit 
de Bijbel. Hij zegt: ‘Er staat ook geschreven: Gij zult 
de Heere, Uw God niet verzoeken.’ Dat betekent: je 
mag je leven niet zomaar in gevaar brengen. We 
mogen nooit door gevaarlijk gedrag testen of God wel 
goed voor ons zorgt. 
Toch blijft de duivel het proberen. Hij neemt de 
Heere Jezus mee op een heel hoge berg en hij laat 
de Heere Jezus alle koninkrijken van de hele we-
reld zien. De duivel heeft weer goed opgelet. Hij 
begrijpt wat de doop van de Heere Jezus betekent. 
Dat de Heere Jezus echt wil lijden en sterven voor 
de zonden van de mensen. Dat Hij zich echt wil ver-
nederen. De duivel weet dat dat een heel moeilijke 
weg voor de Heere Jezus is. En daarom doet hij een 
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voorstel. ‘Al deze dingen zal ik U geven als U voor 
mij neervalt en mij aanbidt.’ De duivel bedoelt: U 
mag Koning worden van de hele aarde. En daar 
hoeft U niet voor te lijden en te sterven. U hoeft 
alleen maar een keer voor mij op de knieën en mij 
te aanbidden. Is dat niet een veel gemakkelijkere 
weg om Koning te worden? Maar gelukkig, de Hee-
re Jezus luistert niet. Hij stuurt de duivel weg. ‘Ga 
weg, satan, want er staat geschreven: de Heere Uw 
God zult gij aanbidden en Hem alleen liefhebben.’ 
Nog een keer geeft de Heere Jezus ons een voorbeeld: 
als de duivel je wil verleiden, stuur hem dan weg met 
Gods eigen Woord!
De duivel gaat weg. Hij heeft verloren. Hij kan de 
Heere Jezus niet laten zondigen. Gelukkig maar! Als 
de Heere Jezus wel had geluisterd naar de duivel, 
kon Hij nooit meer voor onze zonde betalen. Wij 
mogen blij en dankbaar zijn dat de Heere Jezus stand-
hield tegen de verzoekingen van de duivel. De hemel 
is ook blij. God de Vader stuurt Zijn engelen naar 
de aarde. Zij dienen de Heere Jezus in de woestijn. 
Dat betekent vast ook dat ze Hem eten gegeven 
hebben. 

AFSLUITING
Het werk van de Heere Jezus is begonnen. Door 
Zijn doop laat Hij zien dat hij de weg van de verne-
dering wil gaan. Hij wil de zonden van de mensen 
dragen door te lijden en te sterven. God de Vader 
heeft Zijn Geest gegeven in de gedaante van een 
duif. De Heere Jezus is klaar om zijn werk te begin-
nen. Satan heeft meteen geprobeerd het werk ka-
pot te maken. 

Als Jezus zondigt, kan Hij niet betalen. Maar de 
Heere Jezus gebruikt het beste wapen: Gods eigen 
Woord. We mogen veel van de Bijbel leren om tegen 
de verleiding door de duivel te kunnen vechten. En als 
we toch zondigen, mogen we weten: de Heere Jezus 
hield wel vol. Hij is sterker dan de duivel. Aan Hem 
mag ik vergeving vragen.

VERWERKING 
Kies uit een van deze mogelijkheden: 
•  Zing met de kinderen psalm 105: 5. Vraag wat 

hen thuis verteld is over hun eigen doop. Wie 
was er bij? Weten ze waar hun doopkaart is? Wat 
het betekent dat ze gedoopt zijn? Eventueel kun-
nen de kinderen volgende week hun doopkaart 
meebrengen.

•  Maak met de kinderen de betekenis van de doop 
visueel. Teken bijvoorbeeld met watervaste stift 
op een oude plastic placemat de figuur van een 
mens. Laat kinderen om beurten met bijv. ket-
chup de mens vies maken. De mens is besmeurd 
met de zonde. Hij moet afgewassen worden. 
Was de placemat daarna een teiltje water 
schoon. Leg uit dat dit de symbolische betekenis 
van de doop. De doop betekent niet automatisch 
dat je zonden zijn afgewassen, maar wel dat de 
Heere Jezus dat kan en wil doen door Zijn bloed.

•  Laat de kinderen een kunstwerk maken rond de 
tekst ‘Want er staat geschreven’. Maak duidelijk 
dat het goed is deze woorden ergens op je ka-
mer te hebben hangen. Het herinnert je er aan 
hoe goed en belangrijk het is het Woord van God 
te kennen. 
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