
Vertelling B1.33

KERNTEKST 
‘En de zaligheid is in geen anderen, want er is ook 
onder den hemel geen andere Naam Die onder de 
mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig 
worden.’ (Hand. 4: 12)

UITLEG VAN DE KERNTEKST 
De zaligheid, de verlossing van de mensen, ligt al
leen in de Naam van Jezus Christus en Zijn verlos
singswerk. 

BEGINSITUATIE
Vorige keer hebben wij gehoord over de kreupele 
man die bedelend zat aan de Schone poort. In de 
Naam van de Heere Jezus Christus is hij genezen door 
Petrus en Johannes. Daarna maken zij van de gelegen
heid gebruik om de mensen over Hem te vertellen.

DOELSTELLINGEN
•  We horen dat de apostelen ook nu weer vrijmoe

dig spreken, vervuld door de Heilige Geest, over 
de Naam van Jezus.

•  We zien dat Gods werk niet gestopt kan worden.
•  We leren dat we of een vriend of een vijand zijn 

van Gods werk. Je bent of voor of tegen Jezus.
•  We zien dat het volgen van Jezus, lijden met zich 

meebrengt.

INDELING 
•  Petrus en Johannes gevangengenomen.
•  Voor de Hoge Raad.
•  Petrus ‘derde pinksterpreek’.
•  Eenvoudige mannen.
•  Vrijgelaten onder voorwaarden.
•  Het gebed van de gemeente.
•  Bemoediging.

OPMERKING
Na Pinksteren worden de discipelen apostelen ge
noemd. Van leerling naar gezondene. Geef dat als 
weetje door aan de kinderen. 

ZINGEN
Psalm 2: 7; 86: 6; 121: 2 
‘Door de wereld gaat een woord’ (OTH 169)
‘Ik zal er zijn… O, Naam aller namen’ (Sela)
‘Daar ruist langs de wolken’ (JdH 33)
‘Zijn Naam is Jezus’ (OTH 422)

MATERIALEN
Platen over de geschiedenis.

BORDPLAN
Een Naam!

Gevangen en weer vrij
periodethema: het werk gaat door!
Handelingen 4 : 131
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INTRODUCTIE
•  Verzamel met de kinderen zoveel mogelijk na

men van Jezus. U kunt ook verschillende teksten 
voorlezen of zelf laten lezen waaruit ze de Naam 
van Jezus moeten halen. (Dit kan ook als verwer
kingsopdracht.) Vandaag gaat het weer over de 
Naam van Jezus.

•  Kringgesprek:
  In welk deel van de Bijbel kun je over de Heere 

Jezus lezen? Waar wordt Zijn Naam het meest 
genoemd? Jezus woont in de hemel. Wie wonen 
daar nog meer? Waar is de Heilige Geest nu? 
Wat gebeurde er op het pinksterfeest? Daarna 
bleven Petrus en Johannes in Jeruzalem. Waar 
gingen ze vaak naar toe? Op een dag kwamen 
ze langs de Schone poort. Wat zagen ze daar? 
Wat zeiden Petrus en Johannes tegen die man? 
Waarom kwamen er zoveel mensen luisteren 
naar de woorden van Petrus daar in die tempel
zaal?

BRUGZIN OF BEGINZIN
Nog steeds is de preek van Petrus niet afgelopen…

Vertelling

PETRUS EN JOHANNES GEVANGENGENOMEN
Nog steeds staan heel veel mannen rondom Pe
trus en Johannes. Ze hangen aan Petrus’ lippen. 
Maar opeens wat is dat? Verschrikt wijkt de groep 
mannen uiteen. De tempelpolitie, het hoofd van 
de tempelwacht, gevolgd door een heel aantal 
priesters en Sadduceeën komt eraan. Ze benen 
recht op Petrus en Johannes en de ‘kreupele’ 
man af. En zonder veel woorden worden de 
mannen direct in de boeien geslagen. Monden 
dicht en mee! Onmiddellijk worden ze gevangen
gezet. Zo kunnen ze tenminste geen woord meer 
tot het volk spreken. Hoe halen ze het in hun 
hoofd om over Jezus te spreken en dan nog wel 
in de tempel, het rijk van priesters, Schriftgeleer
den en Sadduceeën. Wat denken die mannen 
wel. Zij zijn hier immers de baas. En hier wordt 
niet verteld over Jezus van Nazareth. En zeker 
niet dat Hij opgestaan zou zijn uit de dood. Nee, 
opstaan uit de doden is onmogelijk! Daar gelo
ven de Sadduceeën niet in. Daarom zijn ze nu 
ook zo kwaad. Wat deze mannen hier staan te 
vertellen aan het volk is gewoon een leugen. En 
het volk gelooft het nog ook. Inderdaad. Heel 
veel mannen die het woord van de apostelen ge
hoord hebben, geloven het. Totaal zijn het er nu 
al vijfduizend. En dat weten die Sadduceeën ook. 
Vijfduizend mannen, en dan nog de vrouwen en 
de gezinnen die bij hen horen, geloven in Jezus 
van Nazareth die zij ter dood hebben gebracht. 
Stopt het dan nooit? 

VOOR DE HOGE RAAD
De volgende dag vergadert de Hoge Raad. Alle be
langrijke mannen zijn vandaag naar de tempel ge
komen. Annas de hogepriester, de belangrijkste 
man van de regering op Pilatus na en Kajafas die 
Jezus heeft veroordeeld en Johannes en Alexander 
en ga zo maar door. Alle belangrijke heren uit heel 
Jeruzalem zijn vandaag naar de vergaderzaal in de 
tempel gekomen. Ja, ze dachten van Jezus af te zijn, 
maar wat blijkt? Overal in Jeruzalem duikt Zijn 
Naam op. Nu zelfs in de tempel, hun heiligdom. 
Dat moet stoppen!

PETRUS ‘DERDE PINKSTERPREEK’ 
Als ze allemaal een plek gevonden hebben, wor
den Petrus en Johannes uit de gevangenis gehaald. 
‘Vertel maar eens. Hoe hebben jullie die kreupele 
man kunnen genezen. Door welke kracht of in wel
ke naam?’ Wat een domme vraag. Er is toch nie
mand die kreupelen kan genezen, dan alleen God? 
Zijn jullie nu de wijze mannen van Jeruzalem? Maar 
Petrus geeft hen keurig antwoord, zijn hart is vol 
van de Heilige Geest. Luister maar: ‘leiders van het 
volk en oudsten van Israël!’ Zo begint Petrus zijn 
derde pinksterpreek. ‘Vandaag worden wij onder
vraagt over een goede daad die wij gedaan hebben 
aan deze kreupele man. Hij is van kreupel gezond 
geworden, van bedelaar een gewone Israëliet. Laat 
er geen onduidelijkheid over zijn, wij hebben hem 
genezen in de Naam van Jezus Christus, Die uit Na
zareth kwam, Diezelfde Man Die jullie gekruisigd 
hebben, maar Die door God is opgewekt uit de do
den. Hij heeft deze man gezond gemaakt.’ Je be
grijpt wel dat de kring belangrijke, wijze mannen,  
de overpriesters en de oudsten helemaal niet blij 
worden van Petrus’ antwoord. Heeft hij het weer 
over Jezus uit Nazareth en over Zijn opstaan uit de 
dood. Dat is gewoon onmogelijk! Het stopt blijk
baar echt nooit! Maar Petrus is nog niet uitverteld. 
‘Deze Jezus is de steen die door u verworpen werd, 
weggegooid, maar Hij is de belangrijkste van alle
maal. De Hoeksteen waar alles op rust.’ Ik zal het 
uitleggen. (U kunt het terwijl u vertelt, tekenen op 
het bord) Als de bouwers een poort aan het bou
wen zijn, liggen er allemaal stenen rondom de 
bouwplaats. Er liggen ook speciale stenen die moet 
je gebruiken op een speciale plek zodat het bouw
werk goed blijft staan. Bijvoorbeeld een hoeksteen 
of een steen met een beetje driehoekige vorm. Die 
moet je helemaal boven in de poort gebruiken zo
dat de ronde boog van de poort netjes blijft zitten. 
Eigenlijk is dat de belangrijkste steen. Weet je wat 
jullie gedaan hebben? Jullie hebben die belangrijk
ste steen opgepakt en weggegooid. Maar zonder 
die steen kan de poort niet blijven staan. Zonder 
deze Jezus kan niemand zalig worden! Daar gaat 
het om. Wie Jezus ‘weggooit’, zal nooit blijven be
staan. 
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‘Echt waar Hoge Raad, je kunt niet anders zalig 
worden dan door deze Heere Jezus. Er is geen 
mens, geen naam, op de hele aarde niet, die ons 
kan verlossen. Dat kan alleen Hij.’ Wie alleen kan de 
schuld van jouw zonden dragen? Je vader, je moeder, 
de dominee in de kerk? Nee, alleen Jezus.

EENVOUDIGE MANNEN
Wat een woorden, wat een antwoord. De oud
sten, de hogepriester en de Sadduceeën, de hele 
kring met mensen, ze zijn er verbaasd over. ‘Dit 
zijn toch zeker maar heel gewone Galilese man
nen. En mannen uit Galilea die hebben nooit een 
letter geleerd, die hebben nooit in de tempelzalen 
gezeten bij de leermeesters. Zij kunnen vissen, 
timmeren of werken op het land. Hoe weten zij dit 
allemaal? En heel langzaam begint het de dagen. 
Hé, zouden dit niet de volgelingen van Jezus zijn? 
Maar natuurlijk, dit zijn die mannen uit Galilea. Dit 
zijn Jezus’ leerlingen! Inderdaad, van Wie anders 
moesten ze al deze dingen geleerd hebben? Van 
hun Meester Jezus en van de Heilige Geest. En te
gen de kracht van Jezus valt niet te vechten ook 
niet als je in de Hoge Raad zit.

VRIJGELATEN ONDER VOORWAARDEN
Eigenlijk zitten de mannen van de Hoge Raad nu 
wel met een probleem. Ze willen dat deze volgelin
gen geen woord meer over Jezus zeggen, maar ja 
naast hen staat nog steeds die man die genezen is 
in de Naam van Jezus en iedereen weet dat deze 
man is genezen door Jezus’ kracht. Hoe moeten ze 
dit nu toch aanpakken. Er moet een plan komen, 
maar eigenlijk weten ze geen raad. Daarom sturen 
ze Petrus en Johannes de zaal uit. Druk wordt er 
overlegd. ‘Wat moeten wij toch met deze mannen 
aan? Gevangen houden kan niet. Iedereen in Jeru
zalem weet wat deze mannen gedaan hebben en 
wij kunnen het ook niet ontkennen. De kreupele 
man kan nu lopen en het volk looft God. Dat kan 
iedereen zien. Daar kunnen wij niets meer aan ver
anderen. Maar het mag beslist niet verder bekend 
worden. En het mag beslist niet nog een keer ge
beuren. Wij verbieden hen in de Naam van Jezus te 
spreken.’ Geen woord meer! Ze zijn eruit. Zo moet 
het. Petrus en Johannes worden weer binnen ge
bracht. Weer staan ze voor de Hoge Raad, maar 
bang zijn ze niet. ‘Luister goed mannen, dit is een 
bevel. Jullie mogen niet meer spreken in de Naam 
van Jezus en jullie mogen ook geen onderwijs meer 
aan de mensen geven.’ Kort en goed, geen woord 
meer over Jezus. Maar dan begint Petrus weer te 
spreken. ‘Wij kunnen niet stoppen met spreken 
over alles wat wij van Jezus gehoord en gezien heb
ben. En wat denkt u dat God beter vindt: naar u 
luisteren of naar Hem luisteren?’ Nu worden de 
mannen van de Hoge Raad boos! Ze kunnen het 
niet winnen van deze eenvoudige Galilese man

nen. Ze kunnen ook niets vinden waardoor zij hen 
in de gevangenis kunnen houden of zelfs…. En toch 
moeten zij stoppen met tot het volk te spreken. 
Straks loopt de hele tempel nog leeg, straks is heel 
Jeruzalem volgeling van Jezus. Dat mag niet gebeu
ren. ‘Denk erom’, dreigen ze daarom, ‘jullie weten 
wat we gezegd hebben. Je mag niet meer over Je
zus spreken. Vergeet het niet, want we weten jullie 
te vinden.’ Dat zijn geen misselijke woorden. Een 
boze Hoge Raad en een grimmige tempelpolitie, 
daar moeten Petrus en Johannes langs als ze de 
zaal verlaten. Ze zijn vrij, omdat de Hoge Raad 
bang is dat anders het volk boos wordt, maar vraag 
niet hoe….

HET GEBED VAN DE GEMEENTE
Direct gaan Petrus en Johannes op weg naar het 
huis van hun vrienden en de andere apostelen. 
Daar vertellen ze alles wat er de afgelopen dagen is 
gebeurd. Het wonder van de genezing, het geloof 
van de mensen, maar ook de boosheid en de haat 
van de oudsten en de overpriesters. Hoe ze een 
hele nacht in de gevangenis hebben gezeten en nu 
met dreiging zijn vrijgekomen. Er mag geen woord 
meer over Jezus gesproken worden in Jeruzalem. 
Ademloos is er geluisterd. Verschrikkelijk, geen 
woord meer over Jezus. Er is maar één oplossing. 
Samen vouwen ze hun handen en bidden tot de 
Heere. ‘Heere! U bent de God van de hemel en de 
aarde. Heere, het is tegen Uw heilig Kind Jezus dat 
Herodes en Pilatus Hem bespot en veroordeeld 
hebben. Ze zijn zelfs vrienden geworden op die 
dag. Vrienden in het kwaad. Zij hebben dan wel ge
daan wat geschreven stond in de Bijbel, maar zij 
waren Uw vijand. En nu Heere, let op de bedreigin
gen die ons, uw dienstknechten nu overkomt. Geef 
ons moed en kracht om toch over U te spreken, 
om door te gaan in de Naam van Jezus, amen.’ 

BEMOEDIGING
Op dat moment begint de plaats waar ze zijn te be
wegen, alsof de aarde beeft, en het hele vertrek 
wordt gevuld met de Heilige Geest. De Heere Jezus 
had het toch beloofd nog voordat Hij naar de he
mel ging. ‘Ik zal u een andere Trooster geven, Die 
bij u blijft tot in eeuwigheid.’ Dat is altijd! Daarom 
durven de apostelen het huis weer te verlaten en 
ze durven in de straten van Jeruzalem en overal 
waar ze komen te spreken van Die enen Naam Je
zus. Zodat mensen weten door Wie zij moeten za
lig worden. 
Daarom durven christenen over de hele wereld nog 
steeds te spreken over die enen Naam, Jezus. Wie in 
Hem gelooft heeft het eeuwige leven!
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VERWERKING
•  Maak de rij met plaatjes over de vertelling van 

vorige week en deze week  af met nog drie pla
ten. Laat er kernteksten er onder schrijven of 
print ze uit zodat zij ze eronder kunnen plakken. 
(Zie B1.32 verwerking.)

•  Neem materiaal mee van bijv. Open Doors. In 
welke langen is het ook verboden om over Jezus 
te praten? Hoe kan het dat de kerk groeit in lan
den met verdrukking?

•  De reis van het Woord. Gebruik een oude land
kaart of kopieer er een. Teken met een stift de 
reis van het Woord van God. Begin bij Jeruzalem, 
waaier uit over Klein Azië, Rome en laat het zo 
doorgaan naar Europa. Daarvandaan naar Ame
rika en dan naar Afrika en Azië. Vertel erbij. 

•  Gebruik het introductieidee als verwerking.


