Vertelling B2.31

Intocht in Jeruzalem

Periodethema: lijden, sterven en opstanding

Markus 11: 1-11

KERNTEKST
‘Hosanna! gezegend is Hij, Die komt in den Naam
des Heeren!” (Mark. 11: 9b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De uitroep ‘Hosanna’ betekent letterlijk: och Heere,
geef toch heil. Het was bij de Joden een jubelkreet
geworden, vergelijkbaar met halleluja! Pelgrims op
weg naar Jeruzalem werden welkom geheten met
de tekst uit Psalm 118: 26: ‘gezegend is hij die komt
in de Naam des Heeren.' Deze zin krijgt bij de Hee-
re Jezus een extra betekenis. Hij is Degene Die
komt in de Naam van de Heere, als Messias en Ko-
ning van Zijn volk.

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de eerste vertelling in een serie
over het lijden, sterven en opstanding van de Hee-
re Jezus. Maak de kinderen duidelijk dat we toele-
ven naar Goede Vrijdag en Pasen. Ook bij een
schijnbaar mooie geschiedenis als de intocht als
Koning in Jeruzalem valt de schaduw van het lijden
over het optreden van de Heere Jezus. Jeruzalem
blijkt geen behoefte te hebben aan een Koning.

DOELSTELLINGEN

* Kinderen leren dat profetieén over de Messias
vervuld worden in het Nieuwe Testament.

+ Kinderen leren dat het Koningschap van de Hee-
re Jezus geen aards koningschap is.

+ Kinderen leren dat onderdaan zijn van Koning
Jezus gehoorzaamheid vraagt aan Zijn geboden.

INDELING

* Een ezel voor de Heere.

* Hosanna, de Koning komt!

* Geen plaats voor de Koning.

ZINGEN
Psalm 24: 4; 86: 6; 89: 8; 118:13; 132: 11 en 12.
‘Hosanna in de hoge’ (OTH 2015: 319, JDH 973)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 86: 6a. De Heere Jezus wil Koning zijn in ons
leven. Dat vraagt om gehoorzaamheid. Deze psalm
brengt dit tot uitdrukking. Het is een gebed waarin
we de Heere vragen ons te leren naar Zijn wil te
wandelen. Dat wil ons hart van nature niet. Daar-
om vragen we de Heere om ons hart te verande-
ren. Zo te veranderen dat we de Heere zullen vre-
zen en liefhebben.

MATERIAAL

Een kaart van (de omgeving van) Jeruzalem is hel-
pend om de route van de Heere Jezus van Bethanié
naar Jeruzalem duidelijk te maken.

BORDPLAN
Hosanna, de Koning komt!
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INTRODUCTIE

Bespreek met de kinderen wat het betekent dat de
Heere Jezus Koning is. Wat betekent dat concreet
in ons leven? Willen we dat de Heere Jezus Koning
is in ons leven of vinden we dat ook wel eens min-
der fijn?

BRUGZIN OF BEGINZIN
Willen de mensen in de vertelling van vandaag dat
de Heere Jezus hun Koning is?

Vertelling

De avond valt over Jeruzalem. Spoedig zullen de
stadspoorten sluiten. Een groepje mannen verlaat
nog snel de stad. Ze zullen vannacht niet in Jeruza-
lem slapen. Dat is vreemd na zo'n bijzondere dag.
Als de mannen naar de bomen kijken, kunnen ze
het nog zien. En als ze naar de weg kijken, zien ze
hier en daar nog wat liggen. Het leek vandaag zo
mooi, maar het lijkt nu wel mislukt.

Ze waren al een tijdje op reis naar Jeruzalem. Jeru-
zalem is het grote doel van hun reis. Gisteravond
waren ze aangekomen bij de dorpjes Bethanié en
Bethfagé. Dat zijn kleine dorpjes, dicht bij de Olijf-
berg. Waarschijnlijk hebben de mannen in Betha-
nié geslapen. Vanmorgen zijn ze verder gereisd.
Twee mannen moesten van de Leider van de groep
vooruit. In Bethfagé moesten ze een rijdier gaan
zoeken. Die was voor hun Meester.

EEN EZEL VOOR DE HEERE

Meteen toen ze het dorpje binnenkwamen, zagen
ze het beest al staan. Het was nog een jong beest,
een veulentje van een ezel. Nog nooit had een
mens op het dier gereden. De ezel stond op de
hoek van de straat voor een huis, dicht bij de voor-
deur van dat huis. Hij was vastgebonden met een
touw, zodat hij niet weg zou lopen.

‘Wat doen jullie daar? hadden een paar mannen
van het dorpje gevraagd, toen de twee reizigers
het touw van het ezeltje losmaakten. ‘De Heere
heeft het nodig, Hij zal het meteen weer terugstu-
ren’, hadden de reizigers gezegd. De mannen van
het dorp hadden niet verder gevraagd. Misschien
wisten ze niet eens wie met de Heere bedoeld
werd, maar ze stelden verder geen vragen meer.
De reizigers naar Jeruzalem namen het ezeltje mee
naar hun Meester. Jezus heette hun Meester. Hij
noemde Zichzelf de Heere. Hij was de échte Messi-
as. De Zoon van David, de Koning van Israél. Som-
mige mensen geloofden in Hem, maar anderen
hadden een hekel aan Hem. Vandaag had ieder-
een kunnen zien dat Hij de échte Messias is: de
Messias komt naar Jeruzalem, rijdend op een ezel.
Als de mensen in Jeruzalem dat zouden zien, dan
zouden ze de Messias geloven en Hem aanbidden!

Nu zou waar worden wat de profeet Zacharia had ge-
profeteerd: zie uw Koning komt, rijdend op een ezel’
(Zach. 9: 9). De profetieén over de Messias worden
vervuld in de Heere Jezus. Hij is de echte Messias.

De reizigers, twee van de discipelen van de Heere
Jezus, hadden het ezeltje bij de Heere Jezus ge-
bracht. Het dier had geen zadel. Zo kon de Heere
Jezus niet goed zitten op het ezeltje. Maar de disci-
pelen wisten wel een oplossing. Ze deden hun jas-
sen uit en legden die op de ezel. Zo kon de Heere
Jezus goed op het ezeltje zitten. Het laatste stukje
van hun reis was begonnen. De Messias, de Zoon
van David, was begonnen aan het laatst stukje van
de reis naar Jeruzalem. Daar reed Hij, op een ezel
terwijl Zijn discipelen Hem omringden.

HOSANNA, DE KONING KOMT!

Het was een beetje een vreemde optocht. Eén Man
op een ezel. Twaalf mannen zonder jas er om heen.
Maar het was net of de mensen door iets gegrepen
werden. Of ze er iets van begrepen wat hier ge-
beurde. Er waren veel meer mensen op reis naar
Jeruzalem. Het was immers bijna Pasen. Het waren
pelgrims die straks het paasfeest in Jeruzalem zou-
denvieren. De andere reizigers deden ook hun jas-
sen uit. Ze spreidden ze uit over de weg. Allemaal
ter ere van de Man op die ezel. Het was alsof ze de
rode loper voor hem uitrolden, zoals dat bij een
belangrijk feest gebeurt.

De mensen braken ook takken van de bomen. Ze
legden ze op de grond of ze zwaaiden er mee. En
toen gingen ze zingen. Het werd een hele stoet. Al-
lemaal mensen liepen voor de Heere Jezus uit. En
nog heel veel mensen kwamen achter Hem aan.
Luidkeels zongen ze: ‘Hosanna, Gezegend is Hij Die
komt in de Naam van de Heere! Gezegend is het
Koninkrijk van onze vader David, dat komt in de
Naam van de Heere. Hosanna in de hoogste heme-
len!" Hosanna betekent: Heere, geef toch heil. De jo-
den gebruikten het woord als ze verheugd waren over
de Heere, net als het woord halleluja. Gebruik jij ook
zulke mooie woorden om God te prijzen?

GEEN PLAATS VOOR DE KONING

Wat waren de mensen blij! Wat waren ze enthousi-
ast! Hier was Hij! De Koning! De Koning van Israél!
De Messias! Eindelijk! Maar toen de Heere Jezus Je-
ruzalem binnenreed, wilde niemand van Hem we-
ten. Er waren geen priesters om Hem tot koning te
zalven. Er was geen paleis, geen troon, geen kroon.
Niemand wilde echt dat de Heere Jezus hun Koning
werd. De Heere Jezus stapte van Zijn ezel en ging de
tempel binnen. Waren daar mensen die in Hem ge-
loofden? Nee. Ook in de tempel wilde niemand
Hem ontvangen. De Heere Jezus liep wat rond met
Zijn discipelen. Ze keken in de verschillende kamers
van de tempel. Maar ook hier was niemand die echt
wilde dat de Heere Jezus Koning werd.



Het loopt tegen de avond. Spoedig zullen de
stadspoorten sluiten. En daarom verlaat de Heere
Jezus met Zijn discipelen de stad. Er is geen plaats
in Jeruzalem voor Koning Jezus.

AFSLUITING

Is er in ons hart plaats voor Koning Jezus? Mag Hij
echt de belangrijkste zijn in ons leven? Alles voor
het zeggen hebben? Luister goed naar Hem. Niet
alleen als het leuk en fijn is, bijvoorbeeld als je voor
Hem mag zingen. Maar ook als Hij dingen vraagt
die wij moeilijk vinden: geen zonde doen en goed
luisteren naar de Heere Jezus.

VERWERKING

Kies uit een van deze mogelijkheden:

+ Spreek met de kinderen verder over het Koning-
schap van de Heere Jezus. Wat is er zo mooi aan
het dienen van deze Koning? Waarom willen
mensen Hem toch ook niet dienen?

+ Laat kinderen uit (groene) vellen papier palmbla-
deren knippen. Ze mogen op de palmbladeren
woorden en zinnen schrijven om God te prijzen.
Denk aan de woorden ‘hosanna’ en ‘halleluja’,
maar ook zinnen uit de psalmen als ‘Gezegend zij
de grote Koning' en ‘U alleen U loven wij'.

+ Zing met elkaar enkele psalmen en/of liederen
die passen bij het Koningschap van de Heere Je-
zus en de verheerlijking van Gods Naam. Laat de
kinderen daarbij zelf suggesties aandragen.
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