
Vertelling B2.44

KERNTEKST 
 ‘…en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.’ 
(Psalm 34: 7b) 

UITLEG VAN DE KERNTEKST 
De Heere verloste Petrus uit de grootste nood, ja 
uit de gevangenis. Zo wil de Heere helpen als we 
bang zijn of in nood.

BEGINSITUATIE 
De vorige kinderen hebben de kinderen gehoord 
van het geloof van Cornelius.
  
DOELSTELLINGEN
•  Wanneer bidden we? (Als we in nood zijn of als 

we weten dat een ander in nood is.)
•  Hoe bidden we? (Eerbiedig, omdat we spreken 

tot en met de hoogste Koning.)
•  Helpt bidden echt? (God hoort en Hij verhoort. 

Alleen niet altijd zoals wij denken.)
•  Volhouden en verwachten. (Wie veel verwacht, 

ontvangt ook veel.)
•  Vergeet in je bidden de gevangenen niet… Je 

naasten.
•  God kan en wil en zal in nood (zelfs bij het nade-

ren van de dood) volkomen uitkomst schenken. 
Geloof ik dat?

INDELING 
•  Gevangengenomen.
•  Bewaakt.
•  Door een engel verlost.
•  In het huis van Maria.
•  De gemeente, de vrienden bidden.
•  Petrus komt ‘thuis’.

•  Een geschiedenis om door te geven. Er is een 
machtige Verlosser!

OPMERKINGEN 
•  Wilt u iets doorgeven van de mensen die in de 

gevangenis zitten en daar met veel spijt en ver-
driet hun straf dragen. Soms zitten ze door eigen 
schuld in de gevangenis, maar het kan ook zijn 
(in andere landen) dat iemand om zijn geloof ge-
vangen is gezet.

•  Misschien kunt u ze wijzen op stichtingen die 
zich bezighouden met gevangenen in eigen land 
en verder weg. 

•  Let u op: is er iemand in de familie die in de ge-
vangenis zit? Hoe pijnlijk en gevoelig kan dat zijn.

ZINGEN
Psalm 3: 1; 4: 4; 121: 1.
‘Je hoeft niet bang te zijn’ (OTH 430)

UITLEG VAN DE PSALM
Psalm 4: 4a. De engel van de Heere brengt een on-
overwinnelijke hemelwacht rondom hem, die naar 
Gods wil leeft. Dus die is wel bewaard. Petrus sliep 
rustig in de gevangenis, want een hemelse Wacht 
beschermde en verloste hem. Zo wil God Zijn volk 
en kinderen bewaren. 

MATERIAAL
Neem eventueel een foto (plaatje) mee van een ge-
vangenis nu en vroeger.

BORDPLAN 
Onschuldig gevangen 

Petrus verlost
Periodethema: na Pinksteren
Handelingen 12: 1-19
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INTRODUCTIE
Ben jij wel eens in een gevangenis geweest om te 
kijken of om iemand een bezoek te brengen? Weet 
jij hoe het daar is? Weet je hoe het er vroeger was 
en in de tijd van de Bijbel? Misschien weet je een 
voorbeeld te noemen van iemand die in de gevan-
genis zat? (Jozef, Paulus.) Waar denk je eigenlijk 
aan als we het over een gevangenis hebben? 
(Woordweb maken.)

BRUGZIN OF BEGINZIN
Je zult maar in de gevangenis zitten. Je zult er maar 
onschuldig zitten…

Vertelling

Koning Herodes is maar wat tevreden als hij ziet 
dat de Joden het goed vinden. Ze waarderen het 
als de volgelingen van Jezus gevangengenomen 
worden. Het Sanhedrin heeft laten zien tegen Jezus 
en Zijn volgelingen te zijn. Een tijd geleden was dat 
wel anders. Jezus had volgelingen. Ze liepen achter 
Hem en Zijn discipelen aan. Waar Hij kwam, was 
altijd een hele menigte. Zieken, kreupelen, melaat-
sen werden door Hem geholpen. Maar nu, nu is 
alles omgeslagen in haat. Ook de volgelingen van 
Jezus moeten ze niet meer... Zelfs de overheid, Ko-
ning Herodes, is tegen. Herodes laat de volgelin-
gen van Jezus gevangennemen en doden. De men-
sen zien het en ze horen het. Net goed, denken ze. 
Ze wrijven hun handen. Zeker als Herodes ook Pe-
trus, één van de leiders van de christelijke gemeen-
te, gevangen laat nemen. ‘Goed gedaan Herodes!’ 
Is het niet verschrikkelijk als ze in de gevangenis gezet 
worden, omdat ze de Heere Jezus liefhebben? Wat zeg 
jij daarvan? Weet je dat het in onze tijd ook nog ge-
beurt? Herodes laat Petrus op het paasfeest oppak-
ken en in de gevangenis zetten. Omdat het paas-
feest is, zal hij Petrus nog maar even niet voor het 
gerecht laten komen. Dat komt straks wel. Pascha, 
het feest met zoveel mensen in Jeruzalem, moet je 
niet verstoren. Het is het feest van de ongehevel-
de, ongezuurde broden. Het feest waarop de men-
sen terugdenken aan de uittocht uit Egypte. Het 
grote feest van de verlossing. Ze danken God voor 
alles wat Hij heeft gedaan. Tenminste… Danken ze 
Hem ook voor de grootste Gave, de Heere Jezus? Nee, 
dat niet. Daar willen ze niet van weten. Die Verlosser 
kennen ze niet, willen ze niet kennen… Triest. Pascha, 
ze denken terug aan vroeger, maar niet aan Hem Die 
kwam om te redden en zalig te maken. Nee, dat heb-
ben ze niet begrepen. Tenminste heel veel mensen 
niet… En jij? Ik?
Daar zit Petrus. Het is niet de eerste keer dat hij in 
de gevangenis zit. Wat heeft hij gedaan? Ach, wat 
had zijn Meester eigenlijk gedaan toen Hij gevan-
gengenomen werd en aan het kruis werd gesla-

gen? Niets. Onschuldig ter dood veroordeeld. Nu 
hebben ze ook Petrus vastgegrepen en vastgezet 
in de kerker. Vier wachters moeten hem bewaken. 
Elke wacht van vier soldaten. Afwisselend zullen ze 
op Petrus passen. Hij mag niet ontsnappen. De be-
waking is niet mis. Goed bewaken, want je weet 
maar nooit… Die vrienden van hem kunnen hem 
misschien… of er gebeurt iets bijzonders… De 
wachters krijgen duidelijke instructies. Na het 
paasfeest wil Herodes hem voorbrengen voor het 
volk. Ze moeten het maar zeggen, wat ze met hem 
willen. Wat zou jij doen als je te midden van een heel 
grote groep mensen moet kiezen voor of tegen Jezus, 
voor of tegen Petrus? En als je dan weet dat je in de 
gevangenis wordt gegooid of gedood? Wat zou jij 
doen? Als Petrus daar zit in de ruimte van de gevan-
genis en de bewakers goed op hem letten, kan hij 
niet anders dan wachten… wachten… Waarop ei-
genlijk? Totdat ze hem komen halen en hij veroor-
deeld zal worden. De gemeente die hij achter heeft 
moeten laten, is verdrietig. Hun leider hebben ze 
gevangengenomen en nu zitten ze bij elkaar in een 
huis. Wat doen ze nu, Petrus’ vrienden, de andere 
discipelen en de gemeenteleden? Ze bidden. De 
gemeente in Jeruzalem is in gebed. Stil maar. Luis-
ter maar. Gedurig. Dag en nacht. Ze weten het. Er 
is er Eén Die helpen kan. Ze vragen aan de Heere 
of Hij helpen wil. Ze smeken het Hem. Ach, ze heb-
ben verdriet over de discipel, de volgeling van de 
Heere Jezus die gedood is en ze weten dat Petrus 
ook… en toch horen we ze bidden. Ze verwachten 
hulp van boven. Ze vertrouwen op de Heere. Ja, dat 
doen ze. Hoe onmogelijk het allemaal ook lijkt. Ze 
bidden. Hoe onmogelijk het allemaal ook lijkt. Er is 
iemand in de gemeente ernstig ziek… en toch… bid-
den! Hoe onmogelijk het allemaal ook lijkt. Je bent zo 
verdrietig… en toch… bidden. Petrus, in de gevange-
nis, slaapt. Slaapt hij? Morgen is de dag van de ver-
oordeling. Hoe kun je dan toch slapen? Het is mis-
schien de laatste nacht. Hoe zou jij de laatste nacht 
doorbrengen? Hij is vastgebonden aan twee solda-
ten. En ook voor de deur staan twee soldaten. De 
bewaking is goed. Scherp. Morgen zal het gebeu-
ren… En Petrus slaapt! Begrijp je dat? Slapen, ook als 
je morgen veroordeeld zult worden en de doodstraf 
wacht. Geen angst, maar vrede en rust. Hoe is dat mo-
gelijk? De Heere geeft die rust. Daarom… Hij lag en 
sliep gerust, van ’s Heeren trouw bewust. Het zal niet 
zo erg lang meer duren. Tenminste… Als de Heere 
niet ingrijpt. En dat doet Hij. Petrus wordt wakker 
gemaakt. Kijk goed. Let op… Zachtjes praten. Een 
engel van de Heere staat bij hem. Een licht schijnt 
in de woning, de gevangenis. Alles wordt verlicht. 
De wachters zien het niet. De engel raakt Petrus 
aan. Wakker worden. Snel opstaan. De kettingen 
vallen zomaar van zijn handen. De wachters mer-
ken het niet. Onbegrijpelijk dat ze niets zien en niets 
horen. De Heere houdt hen blind en doof. Hij zorgt 
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voor de diepe slaap. De engel zegt tegen Petrus: 
‘doe een gordel (een riem) om je kleren, dan kun je 
gemakkelijker lopen. Maak je sandalen vast en doe 
je mantel om.’ Als Petrus klaar is voor vertrek zegt 
de engel tegen hem dat hij moet volgen. Je kunt het 
je niet voorstellen. Petrus loopt achter de engel aan 
de gevangenis uit. Petrus begrijpt het zelf ook niet. 
Is het werkelijkheid? Het lijkt wel een droom. Hij 
volgt de engel zonder iets te vragen. Stilletjes gaat 
hij achter hem aan. Langs de eerste wacht. Ze kij-
ken niet eens op. Langs de tweede wacht. Niemand 
reageert. Zo komen ze bij de ijzeren poort die naar 
buiten, naar de stad leidt. Zie je Petrus in gedachten 
staan bij die gesloten poort? Hoe moet het verder? Zo 
kan het ook wel in jouw leven zijn. Het lijkt of je voor 
een gesloten poort staat. Zo kom je niet verder. Je 
voelt je diep teleurgesteld. Daar sta je… Hoe moet het 
verder? Petrus hoeft niets te doen. De grote, ijzeren 
poort gaat vanzelf open. Hij kan zo naar buiten 
wandelen. Geen wachter die hem toeschreeuwt: 
’stop, blijf hier!’ Geen mens die hem tegenhoudt. 
De wachters horen het niet. De wachters zien het 
niet. Ze merken niets. Als God voor ons is, kan nie-
mand ons tegenhouden. Zo komt Petrus buiten de 
gevangenis. De engel gaat hem nog even voor, 
maar vertrekt dan. Daar staat Petrus. Alleen. Kun je 
begrijpen hoe hij zich voelt? Net uit de gevangenis ge-
haald en nu sta je daar alleen. Wat gebeurt er alle-
maal? Misschien voel je je ook wel eens helemaal al-
leen staan. Niemand die bij je is. Alleen achtergelaten. 
Als Petrus beseft wat er is gebeurd, denkt hij goed 
na. En wat doet Petrus dan? Hij zegt bij zichzelf: nu 
weet ik zeker dat de Heere Zijn engel heeft ge-
stuurd. Dat Hij mij verlost heeft uit de handen van 
Herodes. Ook uit de handen van het volk van de 
Joden. Verlost uit de boze handen. Voor Petrus 
moet dat een heerlijk gevoel zijn. Hij is verlost. Hij 
weet het zeker. God heeft hem gered. Weet jij dat 
ook? Zou je dat willen? Verlost uit de handen van de 
boze. Verlost van de boze, de duivel… Heerlijk als de 
Heere Jezus ons uit zijn macht verlost. De Heere Jezus 
is de Koning van je hart. 
Petrus denkt verder… Hij staat daar op straat. De 
gevangenis is achter hem. Hij is vrij. Maar waar 
moet hij heen? Hij weet het. Hij gaat naar het huis 
van Maria. De moeder van Johannes-Markus. Daar 
zijn de andere discipelen bij elkaar. Samen. Wat 
doen zij daar? Daar wordt gebeden. Het is een 
plaats van gebed… Heb jij ook zo’n gebedsplaats 
waar je je knieën buigt en de Heere om hulp vraagt? 
Misschien alleen of ook samen met anderen. Zo is het 
in het huis van Maria. Er wordt gebeden. Gedurig. 
Ze kunnen niet stoppen. Ze vragen of de Heere 
hen wil helpen. Of Hij Petrus uit de gevangenis wil 
verlossen. Of Hij met hen wil zijn. Vooral nu de 
boze Herodes en het boze Joodse volk zo tekeer 
gaat. ‘Heere, bescherm ons.’ Als Petrus bij het huis 
van Maria aankomt, klopt hij op de deur. Zie je hem 

staan? Bij de voorpoort klopt hij aan. Hij wacht. 
Rhodé, het dienstmeisje, komt naar de poort en 
vraagt wie er is. Ze hoorde kloppen. Wie kan daar 
zijn? De deur blijft dicht. Ze luistert. ‘Wie is daar?’ 
vraagt ze. ‘Ik ben het…’ Ze hoort de stem van Pe-
trus. Ze herkent zijn stem. Zo snel mogelijk loopt ze 
naar de anderen die in huis zijn. Ze is blij, maar 
vergeet de deur open te doen. ‘Petrus staat voor 
de voorpoort’, roept ze. De anderen schudden hun 
hoofd. ‘Je praat maar wat, Rhodé, je raast’, zeggen 
ze. Maar Rhodé laat zich niet zomaar wegsturen. ‘Ik 
weet het zeker’, zegt ze, ‘het is Petrus.’ ‘Nee’, zeg-
gen de anderen, ‘het is vast zijn engel.’ Ze bedoelen 
daarmee zijn beschermengel. Misschien weet je dat 
niet, maar er waren Joden die geloofden dat mensen 
een beschermengel hadden. Iedereen één. Die engel 
zorgde heel speciaal voor jou. Wij weten dat de Heere 
engelen kan sturen om je te helpen en te beschermen, 
maar we hebben het dan niet over één beschermengel 
speciaal voor jou. Petrus staat nog voor de poort. 
Hij klopt op de poort. Niemand doet open. Hij klopt 
nog een keer en nog een keer… Eindelijk wordt de 
poort opengedaan. Eindelijk kan hij naar binnen. 
De vrienden zien Petrus en ze verbazen zich. Rhodé 
heeft gelijk. Hij is het echt. Hoe kan dat nu? Het is 
Petrus zelf die voor hen staat. Hoe is het mogelijk? 
‘Waar kom je vandaan?’ Ze hebben allerlei vragen. 
Maar Petrus wenkt met zijn hand. De mensen, dis-
cipelen en vrienden worden stil. Nu kan Petrus ver-
tellen hoe de Heere hem uit de gevangenis heeft 
bevrijd. Hij vertelt van het grote wonder. Van de 
engel, van de bevrijding. Begrijp je dat hij het gewel-
dige wonder wil vertellen? Hij kan dit niet voor zichzelf 
houden. Heb je ook zo wel eens iets van de Heere ge-
kregen en heb je dat ook aan anderen verteld? Nog 
niet? Nooit? Heb je dan nog nooit iets gekregen… Je 
leven, het eten, je gezondheid, de Bijbel. Ook dat zijn 
zaken die we krijgen. Dank de Heere ervoor! Vertel het 
aan anderen! Petrus vertelt zijn verhaal. Eigenlijk is 
het verhaal van de Heere. Wat de Heere met Pe-
trus doet. De vrienden worden er stil van. Misschien 
denken ze ook wel aan hun bidden. Ze hebben erom 
gevraagd en de Heere heeft hen gehoord en verhoord. 
En toen Petrus voor de deur stond, konden ze het niet 
geloven. Wat verwacht ik eigenlijk als ik bid? Als ik 
‘amen’ zeg, betekent het dat de Heere kan en wil en zal 
horen en verhoren. Hij doet het echt. Nog veel zeker-
der dan ik verwacht. Hij doet het wel op Zijn tijd en 
manier. Niet altijd zoals ik het graag wil. Wat heb ik 
soms kleine gedachten van de Heere. De vrienden, 
die het verhaal van Petrus horen, mogen het niet 
voor zichzelf houden. Ze moeten het doorvertel-
len. Jakobus en de broeders moeten het ook we-
ten. Als Petrus zijn verhaal heeft verteld, gaat hij 
weg. Naar een andere plaats. Onbekend. Mis-
schien is het beter om weg te gaan. Waarom? Ze 
zullen hem wel zoeken. Een gevangene laat je toch 
niet zomaar gaan…
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De volgende morgen zijn de gevangenbewaarders 
erg van streek. De soldaten weten niet hoe ze het 
hebben. Wat is er met Petrus gebeurd? Waar is hij 
gebleven? Hoe komt hij, zonder dat ze het hebben 
gemerkt, uit de gevangenis? Ze hebben er geen 
verklaring voor. Niemand die het weet en niemand 
die ook maar iets kan meedelen. Petrus is weg. On-
begrijpelijk. Zie je hun verbaasde gezichten? Ge-
schrokken… Hebben ze niet goed opgepast? Ze 
hadden hem nog wel vastgezet. Wachters genoeg. 
En nu? De soldaten zijn verantwoordelijk. Herodes 
komt het te weten. Hij wil precies weten wat er is 
gebeurd. Ook wil hij die belangrijke gevangene te-
rug. Hij stuurt zijn mannen erop uit. ‘Zoeken’, ge-
biedt hij hen. Maar waar ze ook zoeken, ze vinden 
hem niet. Zie je Herodes z’n gezicht? Wat zal hij met 
de wachters doen? Hij laat ze ondervragen. De 
rechter komt eraan te pas. Hij vraagt: ‘wat hebben 
jullie gezien?’ De wachters halen hun schouders 
op: ’niets.’ ‘Hebben jullie hem goed vastgezet?’ Ze 
weten het zeker. Ze hebben hem samen bewaakt. 
‘Zijn jullie in slaap gevallen?’ Als ze geslapen had-
den, zouden ze toch wel wakker geworden zijn. Ie-
mand kan toch niet zomaar de gevangenis verla-
ten? De kettingen zou je toch moeten horen 
rammelen? Nee, niemand heeft een verklaring 
voor deze wonderlijke ontsnapping. Het is een 
raadsel. De wachters worden weggeleid. Ze krijgen 
hun straf. Herodes schaamt zich. Hij had zo’n goed 
plan. De Joden zouden hem eren en het Sanhedrin 
zou trots op hem zijn. En nu… nu is de gevangene 
weg. Hij zucht. Hij is boos. Het had niet mogen ge-
beuren. Herodes vertrekt uit het land van Judea 
naar Cesarea. Zijn plan is mislukt. Gods plannen fa-
len nooit. Wat Hij wil, zal gebeuren. Hij zorgt voor Zijn 
kinderen. Hij zorgde voor Petrus. Hij zorgt ook nu nog 

voor jongens en meisjes die Hem liefhebben, die Hem 
nodig hebben, die Hem niet kunnen missen. Ben jij zo 
iemand? 

AFSLUITING
Wat hebben we gezien? Petrus gevangen, Petrus 
verlost. Het gedurig gebed van de gemeente. De 
boze verliest. Het gebed is een sterk wapen. Ge-
vouwen handen zijn sterk. Hoe vaak vouw jij je 
handen?
Bidden wij voor gevangenen? Hebben we wel eens 
aan die mensen gedacht? Zeker als ze daar on-
schuldig zitten. Gevangen om het geloof.

VERWERKING 
•  Praat met de kinderen over de kernteksten.
•  Wie veel van de Heere verwacht, ontvangt ook 

veel. Wat bedoelen we hiermee? Ken je nog een 
voorbeeld uit de Bijbel (of van vandaag) waar je 
van kunt zeggen: hij/zij verwachtte veel en ont-
ving ook veel? 

•  Wat verwachtte de gemeente? Ze hebben gebe-
den. Gedurig. Maar als Petrus dan voor de deur 
staat…

•  Hoe is het mogelijk? Het feest van Pascha (de 
redding uit Egypte) vieren en de ware (verlos-
sing) Verlosser kunnen missen. Spreken over de 
verlossing uit Egypte en de Verlosser van dood, 
graf en zonden wegdoen… Het kan!

•  Weten de kinderen iets over Pasen (opstanding 
uit de dood) en Pascha (de uittocht uit Egypte/de 
verderfengel die voorbijging als hij het bloed van 
het paaslam aan de deurpost zag)? Misschien 
kunt u het hebben over het paaslam/Paaslam.

•  Woordweb (bij de introductie) kan ook als ver-
werking.


