Vertelling B3.39

Jezus en ZacheuUs

Thema: De rondwandeling
Lukas 19:1-10

KERNTEKST

‘Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoe-
ken en zalig te maken, dat verloren was’ (Luk. 19:
10).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere Jezus maakt aan ZacheUs, die door Hem
is gevonden en zalig gemaakt, bekend wie Hij is en
waarvoor Hij is gekomen: namelijk om verloren
mensen, mensen die God kwijt zijn, die Hem niet
kennen, op te zoeken en zalig te maken. Dit wil zeg-
gen: door genade hen te verlossen van het verderf
en deel te geven aan het eeuwige leven. Zacheus is
door Gods opzoekende genade gevonden. Daar is
God ook vandaag mee bezig.

BEGINSITUATIE

Vorige week is verteld over de genezing van tien

melaatse mannen. Vraag het verhaal zo concreet

mogelijk terug:

+ Wie riepen de Heere Jezus om hulp?

+ Welke ziekte hadden zij en wat waren daarvan de
gevolgen?

+ Welke opdracht kregen de melaatse mannen?

* Hoe reageerden de melaatsen?

+ Wat zei de Heere Jezus tegen de teruggekeerde
Samaritaan?

DOELSTELLINGEN

* De kinderen door middel van de vertelling laten
zien dat de Heere Jezus ons bij onze naam kent
en dat Hij weet wie we zijn en wat we denken.

+ De kinderen duidelijk maken dat de Heere Jezus
naar de aarde gekomen is om zondaren zalig te
maken.

INDELING

+ Het werk van een tollenaar.

+ Het verlangen van Zachedus.

+ De roeping door de Heere Jezus.
+ Het geloof van Zacheus.

OPMERKINGEN

Probeer te voorkomen dat een tollenaar te nega-
tief ‘afgeschilderd’ wordt: het werk was niet goed
omdat hij voor de vijand werkte, maar we zijn alle-
maal zondaren en moeten daarom anderen niet te
snel veroordelen.

ZINGEN

Psalm 40: 8; 68: 10; 84: 6; 95: 2.

Voor de kinderen uit groep 5 en 6: Psalm 30: 1; 130:
2; 145: 6.

‘Er is geen plaats’ (AWN, deel 1, nr. 24).

‘Zacheus, kleine tollenaar’ (OMK, deel 2, nr. 53).
‘Neem mijn leven, laat het Heer” (UAM, nr. 178,
Hervormde bundel, Gezang 228).

‘Geef mij olie in mijn lamp’ (UAM, nr. 234).

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 40: 8a. De dichter vraagt of de Heere de
mensen die Hem zoeken wil verblijden met Zijn da-
den. Ze zoeken Hem elk uur van de dag en vragen
om redding en kracht in allerlei moeilijke situaties.
Als de Heere hen helpt, zullen zij (Zijn vrienden)
God eeuwig de |of en eer toezingen.

MATERIALEN
Een plaat van een vijgenboom en eventueel een
plaatje van een tollenaar met geld.

BORDPLAN
Schrijf in een cirkel het woord ‘zoeken'.
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INTRODUCTIE

Maak met de kinderen een woordweb met het
woord ‘zoeken'. Schrijf dit woord in een grote cir-
kel. Laat de kinderen in kleinere cirkels woorden
schrijven die met ‘zoeken’ te maken hebben. U
kunt daarbij denken aan woorden als: iets kwijt
zijn, vinden, goed om je heen kijken, verdrietig zijn,
blij zijn, enz. Geef de kinderen de opdracht om
goed te luisteren of die dingen ook terugkomen in
het verhaal.

BRUGZIN OF BEGINZIN
Kijk, daar zit hij in zijn kantoor.

Vertelling

HET WERK VAN EEN TOLLENAAR

Hij telt zijn geld. Op tafel liggen stapeltjes met
munten. Even kijkt ZacheUs, zo heet die man, op.
Hij luistert. Komt er iemand langs zijn tolhuis? Hij
loopt naar buiten. Ja hoor, daar komt een koop-
man met een ezel, beladen met spullen. ‘Eerst tol
betalen’, zegt ZacheUs en hij houdt de man tegen.
Met tegenzin opent de man zijn zak met geld en
geeft de gevraagde munten. Zacheus ziet wel dat
de man het niet fijn vindt. Minachtend spuwt de
koopman op de grond. Maar Zacheus is dat wel ge-
wend en loopt naar binnen.

Hij telt het geld na en legt een deel van het geld
opzij. Dat is voor de Romeinen, denkt hij. De naam
ZacheUs heeft te maken met het Hebreeuwse
woord voor eerlijk, onschuldig, rechtvaardig. Maar
is ZacheUs eerlijk? Nee, hij is een dief. Hij geeft een
deel van het geld aan de Romeinen, de vijanden
van de Joden. De rest van het geld steekt hij in zijn
eigen zak. Hij mag meer geld vragen en dat doet hij
ook. Bovendien krijgt hij ook nog geld van andere
tollenaren. Dat komt omdat hij een overste van de
tollenaren is. Zo is hij rijk geworden. Hij woont in
één van de mooiste huizen van Jericho. Wat zal hij
blij en dankbaar zijn. Toch niet... Zacheus voelt zich
helemaal niet gelukkig. Dat kan ook niet. Niet eerlijk
zijn en teveel geld van iemand vragen is zonde. En
word je van zonde doen blij? Als je voelt dat je zonde
gedaan hebt, word je verdrietig. Je mist iets in je leven.
Ja, je mist lemand. Je hebt de Heere Jezus nodig en als
je Hem niet kent, mis je alles.

HET VERLANGEN VAN ZACHEUS

Weer hoort Zacheus geluid. Hij staat op. Wat een
drukte in Jericho! Al snel hoort hij roepen: Jezus uit
Nazareth komt eraan.’ Hoort hij dat goed? Jezus?
Over die Rabbi heeft hij al meer verhalen gehoord.
Hij geneest zieken en wekt zelfs doden op. ZacheUs
wil Hem graag zien. Nu moet hij zijn kans grijpen.
Hij sluit zijn tolhuis en loopt de weg op. Er is maar

één weg, dus de Heere Jezus moet over die weg
komen.

Maar hij heeft een probleem. Rond de Heere Jezus
staan veel mensen. Zelf is hij klein en kan hij niet
over de mensen heen kijken. De mensen gaan ook
niet voor hem, de tollenaar, opzij. Ze minachten
hem en willen hem niet doorlaten. Tollenaars en
zondaars? Die horen niet bij de Heere Jezus.

Toch legt ZacheUs zich er niet bij neer. Nu heeft
hij de kans om de Heere Jezus te zien en die kans
moet hij benutten. Hij loopt een eindje verder de
weg op. Daar ziet hij een wilde vijgenboom. De
takken met bladeren hangen naar beneden. Dat
is een mooie schuilplaats, denkt hij. Hij loopt naar
de boom, klimt erin en gaat op een tak zitten. Hij
denkt er niet aan dat het vreemd is om als volwas-
sen man in een boom te klimmen. Bovendien is
hij een belangrijke man in Jericho. Dan doe je zo-
iets toch niet? Maar dat vindt Zacheus niet be-
langrijk. Als hij maar, zonder dat de mensen hem
tegenhouden, de Heere Jezus kan zien. Zie je hoe
Zachels naar de Heere Jezus verlangt? Wil jij ook zo
graag de Heere Jezus zien en bij Hem in de buurt ko-
men? Verlangt jouw hart naar de Heere Jezus?

DE ROEPING DOOR DE HEERE JEZUS

Maar het gaat allemaal anders dan Zacheus ver-
wacht. Hij ziet tussen de bladeren de mensen dich-
terbij komen. In het midden loopt de Heere Jezus.
Precies onder de boom staat de Heere Jezus stil.
Wat gebeurt er? Hij kijkt omhoog, naar Zachedus.
Die wilde de Heere Jezus zien, maar nu gebeurt het
omgekeerde: de Heere Jezus ziet Zacheus. De ogen
van de Heere Jezus kijken niet boos of minachtend
en veroordelend. Vriendelijk, maar gebiedend
hoort ZacheUs Zijn stem: ‘ZacheUs, kom naar bene-
den. Ik moet nu, vandaag, in jouw huis zijn.'

Dat is bijzonder. De Heere Jezus weet alle dingen.
Hij kent ook de naam van ZacheUs. Hij weet hoe-
veel vragen hij heeft, wat hij denkt en wat hij wil. Hij
weet hoe ongelukkig deze man in de boom zich
voelt. De Heere Jezus kent het verlangen van Za-
chels om Hem te zien. De Heere Jezus kent ook jou:
Hij weet hoe je heet, waar je woont, wat je doet en wat
je denkt. Hij heeft jou al bij je naam geroepen toen je
gedoopt bent. Hij roept jou vandaag: ... (vul maar na-
men in van kinderen uit de klas), kom bij Mij. Ik wil
vandaag in jouw hart komen.’

Zachedus is verbaasd. Wil de Heere Jezus in zijn
huis komen? Gaat Hij niet aan hem, de tolle-
naar, voorbij? Niemand wil iets met hem te ma-
ken hebben. Wil deze Rabbi in zijn huis komen
en er blijven? Zachels kan het niet geloven.
Snel komt uit naar beneden en loopt voor de



Heere Jezus uit naar zijn huis. Hij is zo blij en
dankbaar!

De mensen lopen achter hem en de Heere Jezus
aan. Ze willen zien of de Heere Jezus echt met Za-
chels meegaat. Ze zijn natuurlijk blij, denk je. Maar
nee... Hoor de boze stemmen eens. ‘Hij gaat met
een zondige man mee in zijn huis en wil er zelfs
blijven.” Je hoort de minachting in hun stem. Ze
voelen zich veel beter dan Zacheus. Hij is een tolle-
naar, een zondaar, een slecht mens. Maar zij? Zij
zijn keurige, nette mensen die zich houden aan de
wet van God. Ze denken dat ze beter zijn dan Za-
chels en begrijpen niets van de liefde van de Hee-
re Jezus voor zondaren. Voel jij je beter dan je buur-
jongetje dat nooit naar de kerk gaat? Of als je
vriendinnetje van de gym dat niets van God weet? De
Heere Jezus kijkt niet naar de buitenkant. Hij kijkt hoe
het in je hart is. Weet je dat jouw hart ook verkeerd is?
Dat je ook bekering nodig hebt?

HET GELOOF VAN ZACHEUS

De Heere Jezus en Zijn discipelen gaan het huis van
ZacheUs binnen. Wat een rijkdom! Overal liggen
prachtige tapijten op de grond van de ruime ver-
trekken. Hier woont geen arme man. Dat is duide-
lijk te zien. ZacheUls ziet het ook. Maar bij hem
wordt alles anders en dat kun je merken. Hij loopt
naar de Heere Jezus toe en zegt: ‘Heere, de helft
van mijn spullen geef ik aan de arme mensen.’ Hijj
zegt het heel eerbiedig. Zo spreekt een leerling zijn
meester aan. Zacheus voelt de macht en de majes-
teit van de Heere Jezus. Vroeger dacht hij alleen
maar aan zichzelf. Nu heeft hij ook iets over voor
zijn medemens: hij wil de armen laten delen in zijn
rijkdom.

Maar hij gaat nog verder: ‘Als ik van iemand teveel
geld gevraagd heb, zal ik dat vierdubbel terugge-
ven. In de wet staat dat iemand twintig procent
extra moet betalen. Dus als je één euro teveel ge-
vraagd hebt, moet je twintig eurocent extra beta-
len. ZacheUs is zo veranderd dat hij nu zelf drie
euro extra wil betalen, dus driehonderd procent
extra als een soort schadevergoeding. ZacheUs be-
lijdt zijn zonde aan de Heere Jezus. Het is niet erg
dat de discipelen daarbij zijn. Hij schaamt zich nu
niet meer. ledereen mag zien en merken dat hij het
van harte meent. Dat zijn hart echt veranderd is.
Hij is niet als de rijke jongeling die zijn rijkdom wil-
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de houden. ZacheUs heeft alles voor de Heere Je-
zus over. Je hoeft je niet te schamen als je de Heere
Jezus liefhebt. Dat mogen andere mensen aan je zien
en merken.

Voordat de mensen kunnen reageren, zegt de Hee-
re Jezus: 'Vandaag is er iets moois gebeurd. Zache-
us heeft Mij leren kennen. Hij hoort nu bij Mij. Hij
kent de zaligheid, omdat hij die van Mij gekregen
heeft. De Heere Jezus noemt Zacheus een ‘zoon
van Abraham'. De Joden zien hem als een heiden,
omdat hij werkt voor de Romeinen, maar de Heere
Jezus ziet hem als een echte zoon van Abraham,
omdat hij nu Gods genade kent in zijn leven. Za-
cheus is gelukkiger dan de Joden die buiten zijn
huis staan te kijken en te luisteren.

De Heere Jezus draait Zich om naar al die moppe-
rende mensen en zegt: ‘Ik ben gekomen om te zoe-
ken en zalig te maken wat verloren was.’ De Heere
Jezus vertelt waarom Hij naar de aarde gekomen
is. Hij zoekt mensen die zondig zijn, die alles ver-
knoeid hebben. Hij zoekt ze juist op en wil hun le-
ven veranderen. Hij wil wonen in harten van zon-
daren. Hij wil hun zonden vergeven en hen gelukkig
maken. Denk maar aan een herder die zijn verlo-
ren schaap opzoekt.

AFSLUITING

Zo zoekt de Heere Jezus mensen die Hem kwijt zijn,
die Hem missen. Hij zocht ZacheUs... Vandaag zoekt
Hij jou. Hoor jij Zijn stem? Gehoorzaam je Zijn Woord
en mag de Heere Jezus in jouw hart wonen?

VERWERKING

+ Als u als introductie voor het woordweb hebt ge-
kozen, kunt u nu vragen welke woorden passen
bij het Bijbelverhaal en waarom. Mogelijk kun-
nen de kinderen nu nog meer woorden noemen.

+ Praat met de kinderen over het omgaan met an-
deren: mag je iemand zomaar veroordelen, om-
dat hij/zij andere dingen doet? Kun je aan de bui-
tenkant zien hoe iemand echt is? U kunt dit op
verschillende manieren verder met de kinderen
bespreken: het omgaan met mensen die niet
naar de kerk gaan, met asielzoekers, met daklo-
zen, met verslaafden, enz.

+ Kopieer de verwerking uit de map: laat de kinde-
ren de weg uit de boom naar beneden zoeken en
laat ze de tekst uit het hoofd leren.
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