Vertelling B3.40

| aatste Pascha, Gethsémané

Thema: Lijden, sterven en opstanding
Lukas 22: 7-23 en 39-46

KERNTEKST
‘Ik heb grotelijks begeerd, dit Pascha met u te eten,
eer dat Ik lijde’ (Luk. 22: 15).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

In Gethsémané reikt Zijn Vader Christus de lijdens-
beker aan. Het is een zware strijd om die te aan-
vaarden. Hij wil dat drie van zijn discipelen erbij
zijn om Hem enigszins te ondersteunen en om ge-
tuige te zijn van Zijn strijd. Maar ze vallen in slaap.
Jezus spoort hen aan om te waken, wakker te blij-
ven en te bidden om niet in verzoeking te komen
door opnieuw in slaap te vallen.

BEGINSITUATIE

De laatste keer viert de Heere Jezus met Zijn disci-
pelen het laatste Pascha. Daarin komt Judas open-
baar als verrader en we zien ook dat de Heere Je-
zus het brood breekt. Dit brood is een teken van
Zijn lichaam dat verbroken wordt en wijn in de
drinkbeker duidt op Zijn bloed dat vergoten wordt
aan het kruis.

Bovendien krijgen de discipelen de opdracht het
Heilig Avondmaal te vieren totdat de Heere Jezus
weer terugkomt naar de aarde.

DOELSTELLINGEN

+ Laat zien dat ook Zijn discipelen zondige mensen
zijn.

+ Wijs de kinderen ook op het offer wat de Heere
moest brengen, omdat wij gezondigd hebben.

* Praat met hen over het Heilig Avondmaal. Waar-
om dat gehouden wordt en wat de tekenen in-
houden.

INDELING

+ Het laatste Pascha klaargemaakt en gevierd.
* De Heere Jezus geeft onderwijs.

* De Heiland spreekt over de verrader.

+ Wie zal dit zijn?

+ Wie blijkt het te zijn?

* De Heere gaat naar Gethsémané.

+ Een opdracht niet uitgevoerd.

ZINGEN

Psalm 116: 10

‘Leer mij, o Heer’, uw lijden recht betrachten’ (UAM,
nr.52)

UITLEG VAN DE PSALM

Als je door de Heere gered wordt dan kan je niet
nalaten zijn Naam daarvoor te danken en Hem be-
loven dat je Hem wilt dienen. Dat uit zich in liefde
tot Hem en het loven van Hem. Die gaan altijd sa-
men. En dat wil je vooral op de plaats waar het volk
van God bij elkaar is. Destijds in de tempel, nu zon-
dags in de kerk.

MATERIALEN

Verwijzen naar de website.

Neem een stukje brood mee en een beetje wijn in
een fles en leg dan uit dat het gewoon brood is en
gewone wijn, maar dat het duidt op het sterven
van de Heere.

BORDPLAN
Het laatste avondmaal!
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INTRODUCTIE

Jongens en meisjes, jullie gaan een paar keer per
jaar met oma en opa uit eten. Dat hoort erbij. Elke
keer is het weer een feest en bovendien een ver-
rassing of het patat of een pannenkoek wordt.
Maar je hoeft zelf niet te betalen. Je krijgt het van
oma en opal

BRUGZIN OF BEGINZIN

De dag van het Pascha komt dichterbij. Dit vieren
alle Israélitische gezinnen. Ze denken terug aan de
uittocht uit Egypte.

Vertelling

Petrus en Johannes krijgen van de Meester de op-
dracht om het Pascha klaar te maken. Maar de bei-
de discipelen weten nog van niets. Ze zeggen tot
de Heiland: ‘Waar moeten wij het klaarmaken?' De
Heere zegt: ‘Ziet, als jullie in de stad zijn gekomen,
dan zal je daar een mens ontmoeten, die een kruik
met water op zijn hoofd draagt. Volg die man enin
het huis waar die man naar binnengaat, moeten
jullie ook naar binnengaan. Maak een praatje met
de huiseigenaar en zegt tegen hem: ‘De Meester
laat vragen: ‘Waar is de eetzaal waar |k het Pascha
met Mijn discipelen zal eten?'

Een beetje een vreemde vraag, vinden jullie ook
niet? Maar vergeet niet: de Heere stelt geen vreem-
de vragen en werkt in de harten van mensen. Dat
kan Hij alleen.

De man wijst een grote opperzaal aan: ‘Bereid daar
het Pascha!' Ik denk dat de discipelen ook verwon-
derd hebben gekeken. Ze wisten niet eens de
naam van de man en alles was geregeld. Wonder-
lijk zijn, o God, Uw wegen!

Als de discipelen klaar zijn met het bereiden van
het Pascha gaan wij eens kijken wat er allemaal op
tafel staat. Er ligt een gebraden lam met ongezuurd
brood, wijn en bittere saus op tafel. Jongens en
meisjes, dat lam is zonder gebreken. Dat had de
Heere voorgeschreven. En dat smakeloze, onge-
zuurde brood moesten de voorvaderen in Egypte
eten, nadat het gedoopt was in de bittere saus. Dat
duidde op de moeite en het verdriet. Bij het drin-
ken van de wijn loofden en prezen zij God, omdat
Hij Zijn volk uit Egypte had verlost.

Zo was de tafel van het Pascha ook in de laatste
nacht in Egypte bereid. Toen kwam de engel van
de dood langs hun huizen en als hij bloed aan de
deurposten van hun huizen zag, werd er geen
eerstgeboren Joods kind gedood. Zat er geen bloed
aan de deurposten, dan werd ook bij de Israélieten
het oudste kind gedood. Maar alle eerstgeborenen

van de Egyptenaren werden gedood als de engel
langs de huizen ging. Dat was de straf van God.

Petrus en Johannes hebben de tafel gedekt en alles
wat nodig is staat op de tafel. Er ontbreekt niets en
nu kunnen de gasten komen. In Israél was het de
gewoonte voordat men aan de tafel ging de voeten
te wassen. Maar niemand wast de voeten die stof-
fig zijn geworden. Dan staat de Heere Jezus op en
doet Zijn opperkleed af, bindt een linnen doek om
en gaat de voeten van de discipelen wassen. Hij
wordt op dat moment een slaaf. Hij is de dienende
Heiland. Wat zullen de discipelen zich geschaamd
hebben. Als de Heere klaar is, gaat Hij ook aan tafel
liggen. Dat was de gewoonte in die tijd.

Het wordt stil in de opperzaal als de Heiland gaat
spreken: ‘Ik heb een grote begeerte dit Pascha met
jullie te eten voordat Ik ga lijden. Het is de laatste
keer dat ik dit met jullie op aarde vier. Wanneer Ik
weer met jullie eet en drink, zal dat zijn als het Ko-
ninkrijk van God is gekomen en Mijn lijden voorbij
is.

Ze eten van het gebraden lam en dopen het onge-
zuurde brood in de bittere saus. Hier wordt ge-
dacht aan de verlossing uit Egypte. Dan drinken zij
de wijn uit de beker. Maar ze zullen nauwelijks ge-
loofd hebben. Het loven is uitgeblust vanwege het
verzuim van de voetwassing en de sombere woor-
den van hun Meester.

Dit was het laatste Pascha. De Heere Jezus stelt nu
het Heilig avondmaal in en geeft de opdracht om
dit te vieren totdat Hij wederkomt op de aarde. Ze
zullen bij het vieren van het Heilig Avondmaal den-
ken aan het lijden en sterven van de Heere Jezus.
De Heiland spreekt nog enkele woorden: ‘Degene
die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel. Ik ga nu
weg, maar wee die mens, door wie Ik verraden
word." Alle discipelen vragen zich af wie dat zal
doen. Ze weten wel dat ze zelf ook tot alles in staat
zijn. Weten jullie het wel jongens en meisjes? De
discipelen wisten het op dat moment niet.

Hierna gaat de Meester naar de Olijfberg. Dit doet
Hij zoals Hij gewend is. De discipelen volgen Hem.
Ze gaan de poort uit en dalen de beek Kedron af,
die beneden stroomt in het smalle dal dat Jeruza-
lem van de Olijfberg scheidt. Maar deze keer zal
het anders zijn dan de andere keren. Als Jezus in
Gethsémané is, zegt Hij tot Zijn discipelen: ‘Ga hier
zitten, totdat Ik heenga en daar gebeden zal heb-
ben.’ Dat plaatsje waar de Heere altijd tot Zijn Va-
der bad. Maar de Heere neemt drie discipelen mee
waar Hij een bijzondere band mee heeft. Het zijn
Petrus, Johannes en Jakobus. Ze krijgen een op-
dracht: ‘Bid dat jullie niet in verzoeking komen." Op



een steenworp afstand van Zijn drie broeders gaat
Hij bidden tot Zijn Vader. Hij zegt: 'Vader, wilt U
deze brinkbeker van Mij wegnemen? Maar niet
Mijn wil maar Uw wil geschiede.

En op dat moment komt er een engel uit de hemel en
deze ondersteunt de Heiland. Het lijden wordt Hem
erg zwaar. Zijn zweet verandert in druppels bloed. Het
gebed van de Heere Jezus wordt nog ernstiger. Hij
komt in een zware strijd en de golven van boosheid
van God komen over Hem heen. Ik kan als zondig
mens Zijn lijden en strijd niet onder woorden brengen.

Als de Heere Jezus klaar is met bidden, loopt Hij
naar Zijn discipelen en vindt hen slapende van
droefheid. De Heere zegt tot Zijn discipelen: ‘Waar-
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om slapen jullie? Sta op en bid, opdat jullie niet in
verzoeking komen." In de andere evangelién staat
dat de Heere ze nog twee keer slapende vindt.

AFSLUITING

Terwijl de Heere nog tot Zijn discipelen aan het
spreken is, horen ze de vijanden aankomen. Daar
horen jullie de volgende keer over.

VERWERKING

Wat houdt het Pascha in?

Wat houdt het Heilig Avondmaal in? Vertel hoe dat
bij jullie in de kerk gaat.

Voor wie is het Heilig Avondmaal?

Weten jullie iets te vertellen over het lijden en ster-
ven van de Heere Jezus?



Vertelling B3.40



