
Vertelling B4.42

KERNTEKSTEN 
‘Het is de Heere.’ (Joh. 21: 7b)
‘Volg gij Mij.’ (Joh. 21: 22b)

UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN 
Johannes komt tot de belijdenis als hij ziet wat Je-
zus doet. Als Petrus hoort Wie aan de oever staat, 
wil hij naar Jezus toe. Na zijn ambtsherstel krijgt 
Petrus de opdracht Jezus te volgen in leven en ster-
ven. Dat is het hoogste doel. 

BEGINSITUATIE 
We hebben gehoord over het lijden, sterven en de 
opstanding van de Heere Jezus. Nu zal Jezus Zijn 
discipelen voorbereiden om apostelen te worden. 
Hij verschijnt twee keer aan hen in Jeruzalem en nu 
aan de zee van Tiberias om hen toe te bereiden.

DOELSTELLINGEN
•	� We horen over de gehoorzaamheid van de dis-

cipelen. Zij zijn naar Galilea gegaan in afwach-
ting van hun Heere en doen gehoorzaam wat Hij 
zegt. Daarin mogen ze Hem ontmoeten.

•	� Lege handen wil de Heere vullen, dat geldt voor 
de ‘gewone’ dingen maar zeker voor ons leven 
met de Heere.

•	� We leren dat als we soms door zwakheid in zon-
den vallen, de Heere ons weer opzoekt met Zijn 
liefde en ons wil inzetten in Zijn Koninkrijk.

INDELING 
•	� Wachtende discipelen op het meer.
•	� Jezus verschijnt aan de oever van het meer.
•	� De Heere herkend.
•	� Jezus’ uitnodiging voor de maaltijd.
•	� Gesprek met Petrus.

•	� Blik in de toekomst.
•	� Einde van dit evangelie.

ZINGEN
Psalm 116:1, 2 en 3; 139: 14 
Morgenzang: 3
‘Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer’ 
(OTH 214)
‘Zijn liefde zocht mij teder’ (JdH. 497)
‘Jezus roept mij, ik zal volgen’ (Johan de Heer 497)
‘Voor Uw liefde Heer’ Jezus, dank U wel’ (OTH 344)

UITLEG VAN DE PSALM
Psalm 116: 1 Gedreven door de liefde tot de Heere, 
bidt de dichter vanuit zijn nood tot de Heere.
Hij pleit daarbij op Zijn trouw en weet dat de Heere 
op grond daarvan naar zijn stem hoort. Zijn oor nei-
gen: luisteren. Dat hij in nood zit, blijkt uit het feit 
dat hij smeekt en klaagt. Dat doet hij dag in dag uit. 
En dan helpt de Heere hem en redt hem voortdu-
rend weer uit zijn noden.

MATERIALEN
Kaart 
Plaat van vissersboot

BORDPLAN 
Drie keer is teveel?!

Aan de zee van Tiberias
Periodethema: lijden, sterven en opstanding
Johannes 21
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INTRODUCTIE
Kies een van deze introducties.
•	� Bespreek met de kinderen nogmaals de gang 

van het lijden, sterven en de opstanding. 
•	� Groepsgesprek:
	� Hoe kunnen wij zeker weten dat de Heere Jezus 

is opgestaan? Inderdaad dat staat in de Bijbel. 
Wat staat er dan in de Bijbel? Vraag eens door 
wat ze al weten en schrijf op het bord. Gezien 
door Maria Magdalena, door Petrus en Johan-
nes. Waarom is het zo belangrijk en fijn dat de 
Heere Jezus is opgestaan? Dan weten wij zeker 
dat de straf op de zonden is betaald, we weten 
zeker dat iedereen een keer zal opstaan, we we-
ten zeker dat de Heere Jezus nu ook leeft!

•	� Introductieverhaal:
	� Stel je voor, je hebt gelogen tegen je moeder. 

Jij moest zorgen dat het konijn elke dag genoeg 
eten en drinken had en op een dag ligt hij dood 
in het hok. Natuurlijk vraagt je moeder dan: ‘Heb 
je echt elke dag goed voor het konijn gezorgd?’ Je 
hoofd knikt al ja, terwijl je eigenlijk wel weet dat 
je helemaal niet zo goed voor het konijn gezorgd 
hebt. Soms vergat je het gewoon of vond je het 
veel te veel werk. Trouwens, dat beestje kan toch 
ook gewoon ergens anders van zijn dood ge-
gaan. Je moeder vertrouwt het niet. Op een stille 
woensdagmiddag komt ze naar je toe. ‘Luister, 
ik heb nog eens  nagedacht, ben jij echt een die-
renvriend?’ ‘Tuurlijk mam, dat weet u toch.’ Ze 
kijkt je aan en weer vraagt ze: ‘Ben jij een ech-
te dierenvriend?’ ‘Ja mam, dat weet u toch!’ Dan 
kijkt ze je nog een keer aan: ‘Ben jij echt, echt een 
dierenvriend?’ Wat zou jij antwoorden als dit zou 
gebeuren? Waarom vroeg moeder het wel drie 
keer?

BRUGZIN OF BEGINZIN
Drie keer is te veel!?

Vertelling

WACHTENDE DISCIPELEN OP HET MEER
‘En nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u voorgaan 
naar Galilea.’ ‘En zie, Hij gaat u voor naar Galilea.’ 
Deze woorden klinken telkens weer in de hoof-
den van de discipelen. Heerlijk was het toen hun 
Heere en Meester zomaar plotseling in hun mid-
den stond. Zomaar, door de potdichte deur, was 
Hij gekomen. Wel twee keer. Vrede zij ulieden! Zij 
hadden Hem gezien, zich verwonderd en geluis-
terd naar de woorden die hun Heere sprak. ‘Denk 
eens na, lieve volgelingen, stond alles al niet in de 
Bijbel geschreven dat Ik zou moeten lijden, sterven 
en opstaan. En nu, nu moet de hele wereld het we-
ten.’ Ja, dat had Hij gezegd en nog veel meer. Maar 
wat staat hen nu te doen? 

In Jeruzalem blijven en wachten. Waarop? Of… 
‘En Ik zal u voorgaan naar Galilea’, had Jezus ge-
zegd. En later had de engel bij het graf dit precies 
zo tegen de vrouwen gezegd. ‘Hij zal u voorgaan 
naar Galilea!’ Tenslotte hebben de discipelen het 
huis verlaten, zijn ze de stad Jeruzalem uitgegaan 
en op weg gegaan naar Galilea. De streek waar 
ze vandaan kwamen, maar ook de streek waar ze 
met hun Meester drie jaar hebben opgetrokken. 
Waar blinden weer ziende werden, doven weer 
konden horen, kreupelen genezen werden en Je-
zus hen onderwijs gaf aan de oever van het meer. 
En nu? Waar is het wachten op? Elke dag komen 
ze bij elkaar. Petrus, Thomas, Nathanaël, Johannes 
en Andreas. Langzaam verglijden de dagen, maar 
langzaam raakt ook het geld op om eten te kopen. 
Op een dag stapt Petrus naar voren. Hij is het wach-
ten zat. ‘Ik ga vissen’, zegt hij. De anderen vinden 
het een goed idee en meteen volgen ze Petrus naar 
buiten. Op weg naar de vissersboot aan de oever 
van het meer. Alles wordt in orde gemaakt, zodat 
ze vannacht het meer op kunnen. Dat is een tijd ge-
leden. Vissers, ja dat waren de meesten voordat ze 
met Jezus, hun Meester, op pad gingen. ‘Vissers van 
mensen zal Ik jullie maken’, had Jezus gezegd. Maar 
daar is nu niets van te merken, vannacht gaat het 
om echte vissen. Maar hoe ze ook hun best doen, 
ze vangen die nacht niets. Helemaal niets. Lege net-
ten, een leeg bootje en een leeg hart. 

JEZUS VERSCHIJNT AAN DE OEVER VAN HET MEER
Teleurgesteld varen ze tegen de ochtend weer naar 
de kant. Hoe is het mogelijk, niet één vis gevangen! 
Als ze zo’n honderd meter van de kant zijn, zien ze 
in de ochtenddauw een Man aan de oever staan. 
‘Hoor, Hij roept!’ ‘Hebt u niet iets voor bij het eten?’ 
Hoe kan die man dat juist nu vragen. Ze hebben 
nog niet één visje in het net gehad. ‘Neen!’ klinkt 
het luid over het water. Hoor nu toch wat de Man 
zegt: ‘Werp uw net uit aan de rechterkant van het 
schip en u zult vinden!’ Alsof ze dat vannacht al niet 
hadden geprobeerd. Trouwens, welke visser gaat 
er als het ochtend wordt vissen? Dat is toch tegen 
alle vissersregels in. Toch doen ze het. De discipe-
len horen, geloven en doen, ook al is het nog zo 
buitengewoon. Ze varen weer terug het meer op 
en gooien met vereende krachten het net aan de 
rechterkant uit. Zullen ze vinden waar ze de hele 
nacht voor gezwoegd en op gewacht hebben? Ein-
delijk is het tijd om het net op te halen. Maar hoe 
ze ook trekken, ze krijgen het net niet opgetrokken, 
laat staan leeggegooid aan boord van hun bootje. 
Het net zit overvol! 

DE HEERE HERKEND
Verbaasd blijven de discipelen met de touwen in 
hun handen staan. Hoe is ‘t  mogelijk, de hele nacht 
niets en nu zoveel? 
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Dan kijkt Johannes Petrus aan: ‘Het is de Heere, Pe-
trus!’ Als Petrus de woorden van zijn vriend hoort, 
weet hij genoeg. De Heere, hier!? Haastig laat hij de 
netten los, grist zijn mantel uit de boot, slaat hem 
om en stapt zo overboord het water in. Al wadend 
in het water haast hij zich naar de kant. De ande-
re discipelen volgen met het bootje. Ze slepen het 
overvolle net met vissen achter zich aan.

JEZUS’ UITNODIGING VOOR DE MAALTIJD
Eén voor één stappen nu ook de andere discipelen 
aan wal. Ondertussen staat de zon al te stralen aan 
de hemel. Het is laat geworden. Je zou er honger 
van krijgen. Als ze zich omdraaien, zien ze op het 
strand een kolenvuurtje met heerlijke, gebakken 
visjes erop en brood erbij. Zo zorgt de Heere Je-
zus nog steeds voor Zijn vrienden. ‘Breng nog wat 
van de gevangen vissen.’ Petrus is al weer terug-
gelopen naar de oever van het meer en trekt het 
net de kant op. Honderddrieënvijftig grote vissen 
en het net is niet eens gescheurd. De netten zijn 
geleegd, de vissen geteld en gesorteerd, het werk 
zit er voor even op het is nu tijd voor eten en rust. 
‘Kom, gebruik de middagmaaltijd, vrienden.’ Zou 
dit niet hun Meester en Heere zijn, Die doet wat 
Hij belooft? ‘Ik zal u voorgaan naar Galilea.’ Hij is 
gekomen! Hij, Die zorgt voor eten, drinken en rust, 
het middagmaal. Ook al lijkt het lichaam van hun 
Meester misschien anders dan vroeger, ze hoeven 
echt niet te vragen Wie deze Man is. Dit is hun Hee-
re. Kijk maar wat Hij doet. Als iedereen zijn plekje 
gevonden heeft, neemt Jezus het brood en de vis 
en deelt het uit aan de vermoeide mannen. Wat 
een heerlijk samenzijn daar aan de oever van het 
meer, aan de zee van Tiberias.

GESPREK MET PETRUS
Het brood is gegeten, de vis is op, het kolenvuur-
tje uitgegaan. Er is nu een heerlijke rust. Dan kijkt 
Jezus Petrus aan. Dat deed Jezus al eerder, toen 
op die avond dat Petrus rondom het vuur in de 
voorhof van het huis van de hogepriester stond. 
Verschrikkelijk wat er toen gebeurde. Daar verloo-
chende Petrus drie keer zijn Heere. En toch is Pe-
trus er vandaag bij. Toch is Petrus nog maar een 
uurtje geleden haastig overboord gestapt om zo 
snel mogelijk bij zijn Meester te komen. En nu kijkt 
de Heere Jezus Petrus opnieuw aan.

‘Simon, zoon van Jona.’ Ernstig klinken de woorden 
van Jezus. ‘Hebt u Mij méér lief dan dezen?’ Wat een 
vreemde vraag. Meer lief? Is Petrus dan beter dan 
de anderen? Nee, maar Petrus had zelf gezegd dat 
hij meer van Jezus hield dan de andere discipelen. 
‘Heere, al werden ze allemaal aan U geërgerd, ik 
niet!’ Dat zijn z’n eigen woorden. En was het niet 
juist Petrus die de Heere drie keer verloochende? 
Petrus heeft de vraag goed gehoord. 

Meer lief, dat durft hij nu niet meer te zeggen. 
Daarom zegt hij: ‘Ja Heere, U weet dat ik van U 
houd.’ U weet toch alle dingen. ‘Weid Mijn lamme-
ren’, klinkt de stem van Jezus. Zorg voor die kleine 
lammetjes Petrus, voor die mensen die nog maar 
pas tot geloof zijn gekomen. Vertel hen over Mij. 
Dan kijkt Jezus weer naar Petrus. ‘Simon, zoon van 
Jona, hebt u Mij lief?’ En weer klinkt het antwoord 
van Petrus: ‘Ja Heere, U weet dat ik U liefheb.’ Wat 
moet Petrus anders antwoorden, hij kan niet an-
ders. Dan klinkt Jezus stem: ‘Hoed Mijn schapen.’ 
Petrus, ook op de groten in Mijn kudde moet je 
passen. Je moet ze vertellen waar ze veilig zijn, je 
moet ze waarschuwen als er gevaar dreigt. Dan 
klinkt voor de derde keer de stem aan de oever 
van het meer: ‘Simon, zoon van Jona, heb je Mij 
lief?’ Petrus wordt bedroefd, omdat Jezus voor de 
derde keer aan hem vraagt: ‘Heb je Mij lief?’ ‘Hee-
re, U weet toch alle dingen, U kent en doorgrond 
toch mijn hart, U weet dat ik U liefheb.’ Iets anders 
kan Petrus er niet van maken. ‘Weid Mijn schapen’, 
klinkt Jezus’ stem. ‘Petrus, ook al ging je de fout in, 
Ik heb voor jou geleden, zodat je zonden vergeven 
zijn, je bent nu Mijn knecht. Jij mag werken in Mijn 
Koninkrijk. Vandaag was je nog visser, maar vanaf 
nu mag je een visser van mensen zijn.’

BLIK IN DE TOEKOMST
Dan klinkt Jezus’ stem nogmaals: ‘Voorwaar, voor-
waar Petrus’, wat Ik zeg zal zeker gebeuren. Toen je 
jong was, trok je je mantel op, deed je je riem om 
en liep je waar je heen wilde. Maar als je straks oud 
bent geworden, Petrus, zult u uw handen moeten 
uitstrekken en anderen, vijanden, zullen ze nemen 
en vastbinden. Ze zullen u brengen naar plaatsen 
waar u niet wilt.’ Petrus en de anderen hebben de 
ernstige woorden van hun Meester gehoord. Wat 
zal dit allemaal betekenen? Later als Johannes dit 
allemaal opschrijft, zegt hij: ‘Dit zei de Heere Jezus 
om duidelijk te maken op welke manier Petrus zal 
sterven.’ Hij zal  gevangengenomen worden en ge-
dood, omdat hij een volgeling van Jezus is en niet 
stopt over Hem te vertellen. Het middagmaal is 
voorbij, het gesprek is bijna afgelopen als Jezus te-
gen Petrus zegt: ‘Volg Mij!’ Jezus volgen, dat is wat 
Petrus moet doen. Niet zijn eigen zin, niet zijn ei-
gen plannen, maar doen wat Jezus van hem vraagt. 
Wat dat is? ‘Ga heen in heel de wereld en predik 
het evangelie aan alle schepselen’ (Mark. 16: 15). 
Volgen, ook al betekent dat dat Petrus tenslotte ter 
dood zal worden gebracht. Ook dan mag hij Jezus 
volgen naar het eeuwige Vaderhuis.
Dan staat Jezus op, Petrus staat ook op en volgt 
Jezus. Als hij achter zich kijkt, ziet hij ook Johannes 
volgen. Ineens wil hij het weten. ‘Meester, wat zal 
er met hem gebeuren?’ Snel komt Jezus’ antwoord: 
‘Als Ik wil dat hij voor altijd blijft totdat Ik zal terug-
komen, wat gaat het u aan? 
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Petrus, volgt u Mij!’ Het maakt niet uit wat er met 
mijn geliefde discipel Johannes gebeurt, wat voor 
jou belangrijk is, is Mij te volgen.

EINDE VAN DIT EVANGELIE
Natuurlijk hebben andere mensen gehoord van 
de ontmoeting hier bij de zee van Tiberias. Van de 
wonderlijke visvangst, van Jezus’  gesprek met Pe-
trus. En ze hebben het weer doorverteld aan an-
deren. En zomaar ergens is het verhaal veranderd. 
Sommigen geloven nu dat Jezus gezegd heeft dat 
Johannes helemaal niet zal sterven. Wij weten wel 
beter. Natuurlijk is Johannes gestorven. Op het ei-
land Patmos. Maar voordat hij stierf, heeft hij nog 
heel veel dingen op mogen schrijven die wij nu nog 
in de Bijbel kunnen lezen. Het evangelie van Johan-
nes, de brieven van Johannes en het laatste Bijbel-
boek Openbaring aan Johannes. Zelf zegt Johan-
nes: ‘Als ik alles zou moeten opschrijven wat Jezus 
gedaan heeft, dan zou denk ik de wereld te klein 
zijn voor al die boeken.’ En weet je waar elk Bijbel-
boek mee eindigt? Amen! Alles wat geschreven is, 
is waar en zeker! Wie het gelooft, zal zalig worden.

VERWERKING 
•	� Behandel de bordvraag. ‘Drie keer is teveel?!’ Wat 

betekent het vraagteken achter deze zin? Wat be-
tekent het uitroepteken in deze zin? Wat past beter 
bij deze vertelling: het uitroepteken of het vraagte-
ken? Waarom wordt de vraag drie keer gesteld?

•	� Maak drie papieren met de drie vragen die Jezus 
stelt. Maak ook drie papieren met de antwoor-
den van Petrus en met de opdrachten van Je-
zus. Laat dit op het bord in de goede volgorde 
onder elkaar hangen. Maak het in het klein en 
laat de kinderen in tweetallen de goede volgorde 
opplakken op papier of aan een koord. Gebruik 
hierbij de Bijbel: Joh. 21: 15-17.

•	� Maak de puzzel met behulp van de Bijbel (zie 
website verwerking B4.42).

•	� Gebruik het verwerkingsblad met het lied. Lees 
het lied door of knip het in stukken en zoek uit 
met elkaar uit wat de goede volgorde is (website 
verwerking B4.42).


