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KERNTEKST 
‘En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas, 
en zongen Gode lofzangen, en de gevangenen 
hoorden naar hen.’ (Hand. 16: 25)

UITLEG VAN DE KERNTEKST 
Midden in de nacht, midden in grote nood bidden 
Paulus en Silas en zingen ze lofliederen voor God. 
In alle omstandigheden verdient God eer en lof-
prijzing. Dat kan ons uittillen boven onze eigen ho-
peloze situatie.

BEGINSITUATIE 
Deze geschiedenis sluit direct aan bij de geschiede-
nis die vorige week verteld is.

DOELSTELLINGEN
•	� De kinderen zien dat God sterker is dan de macht 

van de boze.
•	� De kinderen zien dat het volgen van Jezus lijden 

en verdriet met zich mee kan brengen.
•	� De kinderen zien dat God kracht geeft om dit lij-

den te dragen.

INDELING 
•	� Paulus in Filippi.
•	� Paulus bestraft de boze geest.
•	� De mensen zijn boos.
•	� Paulus en Silas krijgen straf.
•	� Paulus en Silas zingen lofliederen.
•	� Een aardbeving.
•	� De vraag van de gevangenbewaarder .
•	� Het antwoord van Paulus.
•	� Weer vrij.
  

ZINGEN
Psalm 87: 3 en 42: 5
‘Ik heb je bij je naam geroepen’ (OMK 1, 87: 1-4)
‘k Stel mijn vertrouwen’ (WK 615)
‘Kom tot Jezus’ (OMK 3-39) 

UITLEG VAN DE PSALM
Psalm 87: 3 Als je in God gelooft, is dat merkbaar. 
Net zoals anderen aan je kunnen zien van wie je 
een zoon of dochter bent. Zo kun je ook Gods kin-
deren (van Sion) herkennen.

MATERIALEN
Plaat van een gevangenis uit die tijd.

BORDPLAN 
Gevangen en toch blij?

De stokbewaarder
Periodethema: Het Evangelie gaat door 
Handelingen 16: 16-40
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INTRODUCTIE
‘Zal ik jouw toekomst eens voorspellen?’ Nieuws-
gierig blijft Emma staan. Een vreemde vrouw pakt 
haar hand, kijkt eens goed en begint van alles te 
vertellen over de toekomst. De laatste zin is: ‘Je zult 
heel gelukkig worden.’ Wat een onzin, denk je mis-
schien. Dat is het ook. Naar zulke mensen moet je 
nooit luisteren.

BRUGZIN OF BEGINZIN
Paulus komt ook zo iemand tegen in Filippi. Luister 
maar.

Vertelling

PAULUS IN FILIPPI
Paulus en zijn vrienden zijn nog in Filippi. Ze loge-
ren in het huis van Lydia. Als ze op een sabbat weer 
naar de plek aan de rivier gaan om daar met elkaar 
te bidden, loopt een meisje hen achterna. Ze roept 
de hele tijd: ‘Dit zijn dienstknechten van de aller-
hoogste God. Zij wijzen ons de weg naar de zalig-
heid!’ Dat weet dit meisje niet uit zichzelf. Er woont 
een boze geest in haar. Die heeft haar dit verteld. 
Door die boze geest kan het meisje de toekomst 
voorspellen. Vaak komen mensen bij haar om iets 
te vragen over de toekomst. Ze betalen haar dan 
geld. Dat geld mag ze niet zelf houden. Het is voor 
haar eigenaars. Het meisje is een slavin. Zij mag 
alleen doen wat haar bazen zeggen.

PAULUS BESTRAFT DE BOZE GEEST
Ze loopt niet zomaar één keer achter Paulus aan, 
maar dagen achter elkaar. Elke keer horen Paulus 
en Silas weer het geschreeuw van het meisje. De 
mensen kunnen Paulus niet eens goed verstaan 
als hij over God wil vertellen. Op een dag heeft 
Paulus er genoeg van. Hij heeft medelijden met het 
meisje, maar op die boze geest is hij kwaad. Hij 
draait zich om en zegt streng tegen de boze geest: 
‘Ik gebied je in de Naam van Jezus Christus dat je 
uit haar gaat.’ Meteen gebeurt dit ook. De boze 
geest moet Paulus gehoorzamen. Paulus en zijn 
vrienden zijn blij dat het weer rustig is achter hen. 

DE MENSEN ZIJN BOOS
Maar niet iedereen is blij. Als de eigenaars van het 
meisje merken dat ze niet meer de toekomst kan 
voorspellen, worden ze vreselijk boos. Nu kan ze 
ook geen geld meer voor hen verdienen. 
Ze grijpen Paulus en Silas beet en sleuren hen mee 
naar de markt. Daar zitten de bestuurders van de 
stad, zeg maar: de burgemeester en de wethou-
ders.
‘Wat is er aan de hand?’ vragen zij. ‘Deze mensen 
brengen onrust in de stad. Het zijn namelijk Joden. 
Ze leren ons dingen die wij helemaal niet mogen 

doen, omdat wij Romeinen zijn. Ze zijn een gevaar 
voor onze stad.’ Om hen heen staan veel mensen 
te luisteren. Zij worden nu ook boos en roepen ‘Ja, 
het zijn oproermakers! Wat doen die vreemdelin-
gen hier eigenlijk?’

PAULUS EN SILAS KRIJGEN STRAF
‘Trek hun kleren uit’, zeggen de oversten van de 
stad. ‘Sla hen met stokken op hun blote rug. En 
gooi hen dan in de gevangenis.’ Daar gaan Paulus 
en Silas. Met bebloede ruggen worden ze naar de 
gevangenis gebracht. De bewaker krijgt de op-
dracht om hen extra goed te bewaken. Daarom 
worden ze heel goed opgesloten, in de binnenste 
cel. Hun voeten worden vastgezet in een blok hout. 
Zo kunnen ze nooit ontsnappen!
Zijn Paulus en Silas nu niet heel verdrietig? Zijn ze 
daarom nu overgevaren naar dit vreemde land? 
Om hier in de gevangenis te zitten? En hun rug 
doet zo’n zeer!

PAULUS EN SILAS ZINGEN LOFLIEDEREN
Nee, Paulus en Silas zijn helemaal niet verdrietig, 
ze zijn blij! De Heere Jezus heeft het toch Zelf ge-
zegd: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u ver-
volgen.’ Dit hoort bij het volgen van Jezus. Ze gaan 
bidden en vragen om kracht om dit te dragen. Ze 
weten het wel: ook al zitten ze in de gevangenis, de 
Heere is bij hen. Daarom kunnen ze toch blij zijn.
En dan klinkt er opeens een lied in de gevangenis. 
Paulus en Silas gaan zingen, ze zingen lofliederen! 
Ze zingen het ene lied voor God na het andere. De 
andere gevangenen luisteren ernaar. Ze zijn ver-
baasd. Geslagen, gevangen en dan toch zingen? 
Stil luisteren ze.

EEN AARDBEVING
Opeens begint de grond te trillen en te beven. De 
muren bewegen. Een aardbeving! De gevangenen 
zijn bang. Straks stort alles in, dan liggen ze onder 
het puin. 
Maar nee, dat gebeurt niet. Wel springen de deu-
ren open en de kettingen springen los. Plotseling 
kunnen alle gevangenen zomaar naar buiten lo-
pen…
De bewaker van de gevangenen is ook wakker ge-
worden. Hij schrikt vreselijk als hij ziet dat de deu-
ren van de gevangenis openstaan. Als de gevange-
nen ontsnapt zijn, krijgt hij de schuld. Dan zal hij de 
doodsstraf krijgen. Dan maakt hij liever zelf een 
eind aan zijn leven. Hij pakt zijn zwaard en wil zich-
zelf doden. Maar net op tijd hoort hij de stem van 
Paulus: ‘Doe uzelf geen kwaad. We zijn allemaal 
hier.’

DE VRAAG VAN DE GEVANGENBEWAARDER
‘Breng eens snel een lamp’, roept hij naar een 
knecht. Als hij licht heeft, gaat hij naar binnen. Dan 
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ziet hij dat Paulus de waarheid gesproken heeft: 
alle gevangenen zijn nog binnen. Ziet hij het goed? 
De man, die gisteren zo geslagen is, heeft nu zijn 
leven gered. Op zijn knieën valt hij voor Paulus en 
Silas neer. Dan neemt hij Paulus en Silas mee naar 
buiten. ‘Alstublieft, vertel mij. Wat moet ik doen om 
gered te worden?’ vraagt hij. 

HET ANTWOORD VAN PAULUS
‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig 
worden’, antwoorden ze. Wat fijn dat Paulus nu zo-
maar het evangelie mag vertellen. Hij vertelt nog 
veel meer over de Heere Jezus. De gevangenbe-
waarder luistert met open mond. En ook de ande-
re mensen om hen heen luisteren mee.
Het is nog steeds nacht. ‘Kom mee’, zegt de gevan-
genbewaarder. ‘We gaan naar mijn huis. Daar kan 
ik jullie wonden verzorgen.’ Hij zorgt goed voor 
Paulus en Silas. Eerst verbindt hij de wonden, maar 
dan dekt hij ook de tafel en zorgt voor een heerlijke 
maaltijd.

DE GEVANGENBEWAARDER WORDT GEDOOPT
Wat een wonder. De gevangenbewaarder is zo blij. 
Hij gelooft de woorden van Paulus. Diezelfde nacht 
wordt hij gedoopt, met iedereen die bij hem hoort: 
zijn familie en zijn slaven.
Als het ochtend wordt, komt er een boodschap van 
de burgemeester van de stad: de mannen mogen 
vrijgelaten worden. ‘Nee, dat gaat zomaar niet’, 
zegt Paulus. ‘Wij zijn Romeinse burgers en ze heb-
ben ons op de markt veroordeeld en geslagen, 
zonder ons eerst te verhoren. Moeten we dan nu 
in het geheim vertrekken? Laten ze ons zelf maar 
de stad uitbrengen.’

WEER VRIJ
Daar schrikken de leiders van de stad van. Zijn 
Paulus en Silas Romeinen? Dan mochten ze hele-
maal niet geslagen worden zonder eerst verhoord 
te zijn. Direct komen ze naar Paulus en Silas toe: 

‘Jullie zijn toch niet boos op ons? Willen jullie alstu-
blieft weggaan uit de stad?’
Als Paulus en Silas vrijgelaten zijn, gaan ze eerst 
nog even langs het huis van Lydia. Daar zien ze de 
andere christenen weer. Ze vertellen wat er alle-
maal gebeurd is. Wat is iedereen blij. ‘Houd vol en 
blijf geloven’, zeggen ze nog tegen elkaar. Dan gaan 
Paulus, Silas en Lukas de stad uit, op weg naar de 
volgende stad waar ze ook de blijde boodschap 
kunnen vertellen.

AFSLUITING
Paulus en Silas zingen een lied om God te danken. 
Dat kunnen wij ook doen. Wie weet een lied om 
God te loven? 

VERWERKING 
Gespreksonderwerpen:
•	� De gevangenbewaarder vraagt hoe hij gered kan 

worden. Maar hij zit toch niet gevangen? Waar-
om moet hij dan gered worden?

•	� Paulus en Silas zijn blij dat ze mogen lijden voor 
Christus. Kun jij begrijpen dat je geslagen bent, in 
de gevangenis zit en dat je toch blij bent? Hoe 
kan dat?

•	� Ook nu zijn er veel mensen die gevangen zijn om 
hun geloof. Wat kunnen wij voor hen doen?

•	� Ook in ons land kan het gebeuren dat je moet 
lijden, omdat je een christen bent. Weet jij mis-
schien een voorbeeld?

Knutselen:
Er zijn verschillende werkjes te vinden op de web-
site www.bijbelidee.nl. Wat voorbeelden:
•	� Kleurplaten, waarbij de kinderen in kunnen vul-

len wat de verschillende personen in het verhaal 
zeggen.

•	� Kleur- en bouwplaat van Paulus en Silas in de ge-
vangenis.

Op de website jufrolanda.yurls.net zijn nog meer 
voorbeelden te vinden.
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