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Zondag 25 februari 2024

De rondwandeling

Mattheüs 16:13-20

Mattheüs 16:16
Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

Psalm: 64:10

't Rechtvaardig  volk zal z ic h verblijden,
Betrouwend op den HEER' alleen;
D' oprec hten z ullen weltevreen
Terwijl z ij Hem hun harten wijden,
Zijn Naam be lijden.

Samenvatting:
De Heere Jezus vraagt aan de discipelen wat de mensen over Hem zeggen. De
discipelen vertellen dat sommigen zeggen dat Hij Johannes de Doper is, anderen
Elia en weer anderen Jeremia of een andere profeet. Dan vraagt de Heere aan hen
wie zij zeggen dat Hij is. Petrus antwoordt met: 'Gij zijt de Christus, de Zoon
van de levende God.' Hierop spreekt Jezus hem zalig en zegt dat Zijn Vader hem
dat geopenbaard heeft. Hij noemt Petrus een rots waarop Hij Zijn gemeente zal
bouwen en zegt dat Hij aan Petrus de sleutels van het Koninkrijk zal geven. De
discipelen mogen tegen niemand zeggen dat Jezus de Christus is. 

Vragen:
1. Wie denken de mensen dat de Heere Jezus is? 
2. Wat is belijden? 
3. Wat belijdt Petrus? 
4. Welke belofte krijgt Petrus van de Heere Jezus? 

Volg de lijn 
Hoe noemt Petrus de Heere Jezus? Kleur de goede lijn en schrijf het op in het wolkje.


