


Alles onder controle hebben, dat willen we graag. En krampach-
tig bewaken we onze agenda, checken we onze mailboxen en
zoeken we middelen om nog beter overzicht te houden. Niets
moet ons overvallen, want dan storten we in.

Dat is precies het tegenovergestelde van de houding die de
Heere Jezus wil: ‘Wees niet bezorgd!” (Matthels 6:34)

Het lijkt prettig om in alles van tevoren te weten wat je moet
doen en hoe je je moet gedragen. Te weten of je kracht genoeg
zult hebben, of je op het juiste moment de juiste woorden zult
kunnen vinden. Maar dat wat we nodig hebben, leren en ontvan-
gen we in de omstandigheden zelf. God verhoort onze gebeden
niet tijdens het bidden, maar erna, in de levenspraktijk waarin we
onze taken moeten uitvoeren.
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