Gods wetten uitleggen lijkt op
samen een route uitstippelen.

@ Neem een ANWB-wegenkaart of
een stadsplattegrond. Stippel een
route uit en besprek de verkeers-
borden en verkeerssituaties die je
tegenkomt.

@ Bijbelse wetten hebben de kleu-
ren van een verkeerslicht:

Rood: Stop! ‘Gij zult niet stelen.’
Oranje: Kijk uit! "Houd je tong in
toom.’

Groen: Rijden maar! "Wees eer-
lijk en onderdanig.’
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Het beeld is bekend en Bijbels: het leven als een reis. Die reis
heeft een zeer persoonlijke kant. We moeten tijdens die reis heel
wat keuzes maken waar we zélf verantwoordelijk voor zijn, hoe-
veel we ook delen en overleggen met vrienden of familie.

Dat is nu precies waarvoor jongeren opvoeding nodig hebben: ze
moeten die reis zelfstandig kunnen maken. En juist daar zit ook
de wrijving: ze zijn nog niet zelfstandig, hebben nog geen levens-
ervaring en hebben een eigen wil waaraan (grondig) geschaafd
moet worden.

Het beeld van de reis kan ons als opvoeders helpen. Opvoeden
is niet het overhandigen van een grote doos met geboden, ge-
woonten en levenswijsheden, maar het samen op reis gaan naar
de eindbestemming zelfstandigheid.

Voor die reis geeft God in Zijn woord: borden die de richting wij-
zen, waarschuwen en aanmoedigen, en lichten en lantaarns die
de doorgang regelen en de weg verlichten. Hij is de grote Gids,
Die ons in de Bijbel over Zijn wil en wijsheid laat lezen en ons als
kleine gidsen voor jongeren aanstelt.
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