
Jongeren-
pastoraat: 

met twee 
euro naar  

de kern

Leg een (Nederlandse!) 
twee-euro munt op tafel.

Laat lezen wat er op de rand van de 
munt staat: ‘God met ons’. 
Stel vragen als:
l �Waar is Gods plaats in jouw le-

ven? Aan de rand? In het centrum 
of het hart van je leven? Ner-
gens? Waar is dat aan te zien?

l �Aan wie zou je deze munt willen 
geven? Aan jezelf? Aan een an-
der? Aan God? En waarom?



Dát is de kern van godsdienstige opvoeding, thuis, in de kerk en 
op school: God present stellen.
Het is ook een van de moeilijkste kanten van opvoeding en on-
derwijs. Want we leven in een cultuur die god-loos is. Voor de 
meeste landgenoten is het bestaan van God in het geheel niet 
van belang. Hij heeft geen plek in hun denken en zij hebben er 
ook geen gevoel bij dat het van belang zou kunnen zijn. Dit is de 
sfeer waarin wij ademen en die ons denken beïnvloedt.

‘Waarom zou ik me houden aan het Woord van Iemand Die er 
naar mijn idee niet is of er in ieder geval niet bij is?’ vragen heel 
wat (christelijke) jongeren zich af. Het antwoord zullen ze alleen 
vinden bij medemensen die wél leven bij het geloof dat God er is 
en erbij is. Die leven vanuit de kernbetekenis van Gods grootste 
Naam: HEERE, dat is: ‘Ik ben er’ én ‘Ik ben bij u’.
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